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Datum:	 	 23 april 2023

Preekserie:	 	 Nehemia

Titel preek:	 	 Ontmoediging, spot, tegenslag en woede


Bijbelgedeeltes:	 Nehemia 2:7-10 // 2:15-20 // 4:1-3 // 4:6-17


Samenvatting preek: 
In Nehemia 2 lezen we dat Nehemia de koning vroeg om hem brieven mee te geven; daarme is 
zijn mandaat, zijn autoriteit en zijn missie duidelijk. Voor hemzelf, maar ook voor anderen. In 
datzelfde hoofdstuk lezen we ook voor de eerste keer over Sanballat. Een naam die we vaker 
tegen zullen komen. “Het was kwalijk in zijn ogen dat er iemand gekomen was om het goede te 
zoeken voor de Israelieten”. Nadat Nehemia de staat van de muur en de stad heeft geïnspecteerd 
en het volk vol goede moed aan het werk wil gaan, lezen we nog een keer over Sanballat. “Ze 
bespotten en verachtten ons”, schrijft Nehemia. 

In hoofdstuk 3 lezen we over de families die gaan bouwen, ieder op zijn eigen plek. Samen 
herbouwen ze de muur van Jeruzalem. Het verhaal gaat voortvarend verder. Moed, visie, lef, 
daadkracht, voorspoed, wow! Maar dan komt hoofdstuk 4. Een hoofdstuk vol met ontmoediging, 
spot, tegenslag en woede. Stemmen van buiten die het volk willen intimideren. 

Het hele boek van Nehemia is inspirerend, maar dit hoofdstuk maakt daar ook deel van uit. 

Dat geldt natuurlijk ook voor ons. Jouw boek wordt fantastisch: aan het eind van je leven, en de 
generaties na jou, zal terug gekeken worden op de dingen die jij hebt gedaan in Gods Koninkrijk; 
hoe je geleid door de Heilige Geest een volgeling van Jezus was, en welke ‘grotere dingen’ je 
gedaan hebt, en welke mooie vrucht jouw leven draagt! Maar ook in jouw en mijn boek zitten 
hoofdstukken die gaan over stemmen van buiten, stemmen die ons ontmoediging, bespotten, 
boos worden, bedreigen! Je bent niet goed genoeg. Het wordt nooit wat met jou. Als ze zouden 
weten wie je echt bent... Je bent niet goed genoeg, niet slim genoeg, niet mooi genoeg, niet 
geestelijk genoeg. Allemaal stemmen die je proberen te intimideren en je afhouden van het 
'bouwen aan jouw stuk van de muur'. Een ouder, een trainer, een leraar of andere buitenstaander 
die, misschien wel onbedoeld, woorden heeft uitgesproken die onder je huid zijn gaan zitten. Net 
zoals in Nehemia 4:10, dat het volk uiteindelijk zelf ook gaat denken 'dit gaat ons inderdaad niet 
lukken...' 


Hoe ga je om met zulke stemmen, stemmen van buiten of van binnen? Stemmen die niet Gods 
waarheid bevatten, maar die je gevangen houden in leugens en je klem zetten.


Stemmen van buiten 
- Leer van Nehemia: hij wist welke autoriteit hij had. De koning zelf had hem gezonden! Vind je 

identiteit in God. Dan is wat mensen zeggen altijd minder belangrijk, als je weet wat de Vader 
Zelf over jou zegt.


- Erken dat die stem er geweest is. Niet wegredeneren. Niet onder het tapijt stoppen of onder de 
mantel der liefde bedekken. Een wond kan alleen genezen wanneer je, op een veilig moment, 
de pleister er af haalt en er lucht, licht bij kan, de troep moet er eerst uit.


- Herken: we leven in een gebroken wereld. “Hurting people hurt people”, mensen die pijn 
hebben doen anderen pijn. En de realiteit is: iedereen heeft wel ergens pijn. Ook die persoon 
die jou dit heeft aangedaan. 


- Verwijt is een verlangen gewikkeld in prikkeldraad. Je hoeft niet in dat prikkeldraad gewikkeld te 
blijven zitten. En wanneer het contact met die persoon alleen maar voor pijn zorgt is een 
gezonde afstand misschien wel even de juiste keuze.


- Kies voor vergeving! Waar vergeving is kan genezing zijn.

- We vechten niet tegen vlees en bloed. (Efeze 6:12)




- Leer van Nehemia. Leer te strijden. Aanbidding en gebed is een wapen.

- Kies welke stemmen jij toelaat.

- Vervang leugen door waarheid.


Stemmen van binnen 
- Wanneer een stem van ontmoediging, spot toe hebt gelaten in je leven (hoe kon je ook anders?) 

dan kan het gaan lijken of die stem er een van jezelf is. 

- Soms is zo’n (in coachingstermen) script zo sterk in je leven geworden dat het een echte 

slavendrijver is. Het bepaalt je leven. 

- Soms kan het zo zijn dat het verder gaat dan een opmerking van een onhandige volwassene, 

maar dat Satan zelf die leugens in blijft fluisteren, dat het een demonische lading krijgt, dat het 
nodig is dat je daar door gebed van bevrijd wordt.


- We vechten niet tegen vlees en bloed. Laat bidden voor bevrijding.

- Bevrijding maar ook aanleren van Gods waarheid, counseling/coaching kan je daarbij helpen

- Je hoeft het niet alleen te doen

- Nehemia 2:20 ‘Maar u hebt geen deel, geen recht, en geen herinnering in Jeruzalem’

- Vervang leugen door waarheid

- Leer van Nehemia: bouwen met een zwaard in je hand


Vragen ter verwerking 
- Herken je deze ‘stemmen’ in jouw eigen leven? Wil je daar iets over delen?

- Hoe hebben deze stemmen invloed op jou (gehad)?

- Wat helpt jou om Gods waarheid en Gods stem een sterkere plaats in jouw leven te geven?

- Hoe is ‘aanbidding’ een wapen in jouw leven?

- Bid voor en met elkaar
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