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Zondag 2 Maart            Corstian v Westen 
Thema Nehemia       Bewogenheid & Daadkracht
     
 
Nehemia, God troost en versterkt. 
 
De broer van Nehemia ging hulp halen bij Nehemia. Soms een teken van zwakte, te snel en te 
makkelijk een beroep doen op een ander. Het is ook een teken van sterkte, om anderen int e 
schakelen. Besef dat je anderen nodig hebt. Een valkuil is dat we heel rationeel – onverschillig – 
apathisch – negatief op situaties reageren.  
 
Nehemia, diep geraakt en ontroert over het welzijn van Jeruzalem / de stad. In de kern van zijn 
wezen is een diepe snaar geraakt. Nehemia, laat zich voor het eerst of opnieuw raken door onrecht. 
Hij is diep bewogen, omdat Hij weet dat God dingen wil doen, er zijn profetieën die vervuld dienen te 
worden. Nehemia wil samen met God. Hij is God van compassie. God is over veel mensen en zaken 
bewogen, mag Hij zijn bewogenheid met ons delen?  
 
Jezus, de man van Smarten, is bewogen over de stad Jeruzalem en de steden van de wereld.  
Hij wil ons inschakelen om mensen, doelgroepen, steden te veranderen.  
 

Nehemia is van slag niet over iets in zijn persoonlijk leven, maar iets wat buiten hem zelf ligt.  
Waar ben jij echt bewogen over? Waar is jouw hart van slag over? Wat raakt jou en mogen we je 
diep in de nacht wakker van maken?           
 
Nehemia is bewogen, maar gaat niet aan de slag in eigen kracht. Hij betrekt God erin. Nodigt Hem er 
in uit. Bewogenheid kan iets zwaars worden. Je kunt er aan onderdoor gaan. Het kan zelfs een 
obsessie, een afgod worden. Je kunt het zelfs doen vanuit een over bezorgdheid, redderscomplex. 
Het is belangrijk om God er in uit te nodigen. Passie en frustratie liggen dicht bij elkaar.  
 
Het beste wat je kunt doen om samen met GOD bewogen zijn. Hem tot je laten spreken, en je laten 
leiden. Je bewogenheid is niet gelijk over, het kan zelfs sterker worden, maar je doet het samen met 
Hem. Je kunt zelfs in je bewogenheid het nog als pittig voelen, omdat je deelgenoot bent met Gods 
bewogenheid.  
 
Vanuit bewogenheid komt Gods gunst. Opeens gaan er deuren open. Nehemia is bewogen en brengt 
daardoor de koning in beweging. Jouw bewogenheid kan andere mensen in beweging brengen. 
Nehemia heeft het geloof dat God met hem is. Hierdoor komt er meer en meer doorbraak. Nehemia 
gaat staat in leiderschap, in groot denken, in vrijmoedigheid! Hij is daadkrachtig en durft steeds meer 
te vragen. Hij  
 
VRAGEN 
- Over wie of welk thema ben je bewogen?   
- Hoe kom je aan deze bewogen?  
- Hoe ga je met deze bewogenheid om?  
- Wat is de vrucht van deze bewogenheid?  
- Wat is voor jou het kenmerk van daadkrachtig handelen?  
- Wie is voor jou een voorbeeld van daadkracht?  
 




