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Over de preek:

Spreker : |TomBaksteen | Preekserie : |Nehemia |
Datum : |30Apri| 2023 | Titel preek : |DuurzameOpwekking |
Bijbelgedeeltes:

2 Kon 24-25,Jer25.Neh8:1-13,Neh13:6-26.Eze36:16-32,Rom12:1-2

Samenvatting preek:

Ezra-Nehemias éénboekdatde Babylonischéballingschapenterugkeeiomschrijft. Jeruzalemmetzijn tempelwasverwoesten
na70jaarvindt er herstelplaats.Zerubbabehersteltdetempel Ezraonderwijstde Toraweeren NehemigbouwtJeruzalems
muur.Hiermeezijn aanbiddinggebedpijbel, gemeenschapnbeschermingveerterug!

In Neh8-12lezenwe overde "opwekkingsconferentietie Ezra+ Nehemiaorganisererzijnde depriester+ "Zijne Excellentie
destadhouder"Ze nemendewetvan GodweerserieusenhoudeneenTora-marathowvan 7 dagenyierenloofhuttenfeest,
belijdenhunzondenyernieuwerhetverbondmet God endoengrootsebeloftenom de tiendenweerte gevenvoor de Levieten,
desabbain erete houderennietmeermetanderevolkente trouwen.

Nehemiamoetweereenperiode(enkelemaanderiot eenpaarjaar) terugnaarde Babylonisch&oning. Wanneeiij terugkomt
ziethij datalle beloftenalweerverbrokerzijn. Van de opwekkingwaarhij hardaanwerkte,is nietsmeerover! Hoeenwaarom
ging hetmis?Watlerenwij hiervanenhoekunnenwij eenblijvende,duurzameopwekkinghebben?

De opwekkingwerdgestarienonderhoudeoordegroteleiders,Ezraen NehemiaMen wasgeinspireerénvol emotiedeed
iedereermee.Dit leidt tot eensterkemaartijdelijke opleving.Leunendop deleiderswaser niet échtietsveranderdn hunhart.
Wanneedeleidersnaarde achtergrondraden verwaterdeallesdanook. Zonderéchteveranderingn hartsgesteldheidordt je
automatisclyelijkvormig aanje omgevingengaje voor gemak.

Eze36:16-32profeteerhieroverenlaatduidelijk 2 sleutelszien.

1. GodherstelddsraéINIET omwille vanhenzelf, maaromwille van Zijn heilige Naam.Hetbesefdathetnietom jou draait,
maardatallesom Goddraaitis de hoeksteewaneenduurzamespwekking.

2. GodgeeftZijn kindereneennieuwhart.Niet vansteermaarvanvlees.Dit hartkanéchtveranderernheeftde heilige Geest
alshuisgenootDit nieuwehartis puureenwerk van God, maarhetvernieuwervande gedachtenpassiegnovertuigingerin dit
hartis onswerk in samenwerkingnetde heilige Geest.

Jezushoodschapvasheelvaak:"Bekeerje, wanthetKoninkrijk vanGodis dichtbij". Dit Koninkrijk is radicaalandersdande
wereld.Om hierinte kunnenlevenmoetenwij ons"bekeren" Metanoiais hetwoordhiervoor.Dit betekentlatje je eigen
overtuigingerengedachtemevraagt.'Waaromvind ik dit belangrijk?™Klopt heteigenlijk wel watik altijd dacht?"Dit is
pijnlijk, maarnodig.

Hoevaakkomiij tot eenovertuigingdiein je nadeels?Dit is hetkenmerkvanbereidheicom Godswaardheichovenje eigen
voorkeurte plaatsen.

Tot slot: WeesauthentiekWeesécht.Rom 12:1-2spreekiverhetveranderemoor continuje denkente vernieuwerom z6 Gods
wil te onderscheiderAls je hier niet bewustmeebezigbent,wordt je eenblinde kopievanje omgeving,vandewereldenook
vandekerk. Ook dekerk heeftjouw uniciteit nodig. Laatjezelf zien, probeemiet erbij te horenof puntente scorendoorgewenst
gedragWij willen meerenmeerop Christuslijken; niet op christenenWeesopenin je twijfels entekorkomingenLaatlos wat
anderervanje vinden(of watje denktwat zevanje vinden)

Verwerkingsvragen:

Ervaarjij zelf "opwekkingen'in je levendie laterweeruitdoven?oe zoudatkomen?

Stelling: "EenChristenis geroepene levenvoor Godseer,glorie enreputatie fenkostevanzichzelf"

Durf jij kritischte zijn naarje eigenovertuigingen®aarinbenijij delaatstgarenvanmeningveranderdMaaktedezenieuwe
overtuigingje levenmakkelijkerof moeilijker?

Vind jij hetlastigom helemaajezelfte zijn alsje daarmeandersbentdanje omgeving?/oorbeelden?

Waarinbenijij positiefandersdinnenConnect™oekunjij daarmeeandereropbouwen?




	Naam: Tom Baksteen
	Telefoon: 30 April 2023
	Email: Nehemia
	Iban: Duurzame Opwekking
	bijbelgedeeltes: 2 Kon 24-25, Jer 25. Neh 8:1-13, Neh 13:6-26. Eze 36:16-32, Rom 12:1-2
	samenvatting preek: Ezra-Nehemia is één boek dat de Babylonische ballingschap en terugkeer omschrijft. Jeruzalem met zijn tempel was verwoest en na 70 jaar vindt er herstel plaats. Zerubbabel herstelt de tempel, Ezra onderwijst de Tora weer en Nehemia bouwt Jeruzalems muur. Hiermee zijn aanbidding, gebed, bijbel, gemeenschap en bescherming weer terug!
In Neh 8-12 lezen we over de "opwekkingsconferentie" die Ezra + Nehemia organiseren, zijnde de priester + "Zijne Excellentie de stadhouder". Ze nemen de wet van God weer serieus en houden een Tora-marathon van 7 dagen, vieren loofhuttenfeest, belijden hun zonden, vernieuwen het verbond met God en doen grootse beloften om de tienden weer te geven voor de Levieten, de sabbat in ere te houden en niet meer met andere volken te trouwen.

Nehemia moet weer een periode (enkele maanden tot een paar jaar) terug naar de Babylonische koning. Wanneer hij terugkomt ziet hij dat alle beloften alweer verbroken zijn. Van de opwekking waar hij hard aan werkte, is niets meer over! Hoe en waarom ging het mis? Wat leren wij hiervan en hoe kunnen wij een blijvende, duurzame opwekking hebben?

De opwekking werd gestart en onderhouden door de grote leiders, Ezra en Nehemia. Men was geïnspireerd en vol emotie deed iedereen mee. Dit leidt tot een sterke maar tijdelijke opleving. Leunend op de leiders was er niet écht iets veranderd in hun hart. Wanneer de leiders naar de achtergrond traden, verwaterde alles dan ook. Zonder échte verandering in hartsgesteldheid wordt je automatisch gelijkvormig aan je omgeving en ga je voor gemak.

Eze 36:16-32 profeteert hierover en laat duidelijk 2 sleutels zien.
1. God herstelde Israël NIET omwille van hen zelf, maar omwille van Zijn heilige Naam. Het besef dat het niet om jou draait, maar dat álles om God draait is de hoeksteen van een duurzame opwekking.
2. God geeft Zijn kinderen een nieuw hart. Niet van steen maar van vlees. Dit hart kan écht veranderen en heeft de heilige Geest als huisgenoot. Dit nieuwe hart is puur een werk van God, maar het vernieuwen van de gedachten, passies en overtuigingen in dit hart is ons werk in samenwerking met de heilige Geest.
Jezus' boodschap was heel vaak: "Bekeer je, want het Koninkrijk van God is dichtbij". Dit Koninkrijk is radicaal anders dan de wereld. Om hierin te kunnen leven moeten wij ons "bekeren". Metanoia is het woord hiervoor. Dit betekent dat je je eigen overtuigingen en gedachten bevraagt. "Waarom vind ik dit belangrijk?" "Klopt het eigenlijk wel wat ik altijd dacht?" Dit is pijnlijk, maar nodig. 
Hoe vaak kom jij tot een overtuiging die in je nadeel is? Dit is het kenmerk van bereidheid om Gods waardheid boven je eigen voorkeur te plaatsen.
Tot slot: Wees authentiek. Wees écht. Rom 12:1-2 spreekt over het veranderen door continu je denken te vernieuwen om zó Gods wil te onderscheiden. Als je hier niet bewust mee bezig bent, wordt je een blinde kopie van je omgeving; van de wereld en ook van de kerk. Ook de kerk heeft jouw uniciteit nodig. Laat jezelf zien, probeer niet erbij te horen of punten te scoren door gewenst gedrag. Wij willen meer en meer op Christus lijken; niet op christenen. Wees open in je twijfels en tekorkomingen. Laat los wat anderen van je vinden (of wat je denkt wat ze van je vinden)
	bijbelgedeeltes 2: Ervaar jij zelf "opwekkingen" in je leven die later weer uitdoven? Hoe zou dat komen?
Stelling: "Een Christen is geroepen te leven voor Gods eer, glorie en reputatie, ten koste van zichzelf"
Durf jij kritisch te zijn naar je eigen overtuigingen? Waarin ben jij de laatste jaren van mening veranderd? Maakte deze nieuwe overtuiging je leven makkelijker of moeilijker?
Vind jij het lastig om helemaal jezelf te zijn als je daarmee anders bent dan je omgeving? Voorbeelden?
Waarin ben jij positief anders binnen Connect? Hoe kun jij daarmee anderen opbouwen?


