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Bijbelgedeeltes:

Joh. 15:1-17, wijnstok en ranken // Gal. 5:22, vrucht van de Geest // 1 Sam. 2:30, wie Mij eert zal Ik eren // Rom. 12:10, overtref
elkaar in het tonen van eer / 1 Pe. 2:17, houd iedereen in ere // Ex. 20:12, eer je ouders // Rom. 13, eer mensen in autoriteit // Lev.
19:32, eer ouderen // 1 Tim. 5:17, eer je leiders // Rom. 12, eer God met je lichaam // Boek: 5 talen van liefde, Gary Chapman

Samenvatting preek:

[n ons thema over onze HEART waarden (Honour, Excellence, Advancement, Reaching out, Togetherness) kijken we vandaag dus
naar ‘Honour, eren’.

De kerntekstvan de preek was toch eigenlijk wel deze: Joh. 15:8 Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en
Mijn discipelen bent. Zoek eens (een flink aantal) verschillende vertalingen (NL, EN) op, en vergelijk de betekenissen eens. Wat
kun je hiervan leren?

[ ees nu vers 1-8 eens in z’n geheel. God wil dus dat we vrucht dragen. Tof! Maar wat betekent dat? Een paar manieren van
hiernaar kijken zijn bv. de vrucht van de Geest (Gal. 5:22), we geven God eer wanneer ons karakter meer en meer op dat van Jezus
oaat lijken. Maar ook ‘mensen winnen’ (Spr. 11:30), ‘discipelen maken’ (gehoorzaamheid aan de Grote Opdracht, Mat. 28) en
communities transformeren’ (waar je ook komt een impact hebben op je omgeving).

Stel elkaar eens deze vraag: wat betekent vrucht dragen in jouw context? Hoe ziet snoeien en vrucht dragen er uit in jouw leven,
en hoe geeft dat God eer?

‘Wie Mij eert zal ik eren”, lezen we in 1 Sam. 2:30. Mocht je tijd hebben dan kun je het verhaal over de zonen van Eli eens lezen.
Voor nu is het mooi om te erkennen dat God ‘ons dus wil eren’! Dat we vrucht dragen, succes hebben (Spr. 22:4, rijkdom, eer en
even zijn ons loon!). Maar als we het verhaal van Jozef erbij pakken dan ontdekken we dat daar soms een heel verhaal aan vooraf
kan gaan, het hebben van succes is geen vanzelfsprekendheid wanneer wij dat maar willen, maar wanneer we in God blijven
keyword: blijven) dan zullen we zeker vrucht dragen!

We eren dus God, en God wil ons eren, maar we worden ook opgeroepen om elkaar lief te hebben en te eren. Joh. 15:9-17)

[n Romeinen 12:10 moedigt Paulus ons zelfs aan: “Overtref elkaar in het tonen van eer!”

[n het Grieks is eren ‘timao’, het toekennen/erkennen van waarde aan iets of iemand. In het Hebreeuws gebruikt maar daarvoor hef
woord ‘chaved’, wat wijst op een soort ‘zwaarte’, of iemand gewicht toekennen. Hij of zij weegt zwaar in jouw mening.

Hoe kunnen we God eren? Hier kun je samen vast op heel veel antwoorden komen, maar een mooi begin is Rom. 12. Geef je
lichaam als een God welgevallig offer. Je sexualiteit, je gezondheid, je eet- en drinkgewoontes, jouw lichaam als tempel van de
Heilige Geest. Maar ook je geld. Jezus sprekt in veel van zijn gelijkenissen over geld. Hoe eer jij God met je geld? Weegt Zijn
Koninkrijk zwaar in jouw uitgaven? Heb je daar een prioriteit van gemaakt? Laat het een onderwerp zijn waar je ‘gewoon over
kunt praten’ met elkaar.

Hoe kunnen we elkaar eren? Een heel praktisch voorbeeld komt uit het boek ‘de 5 talen van liefde’, van Gary Chapman. Postieve
woorden, Tijd en aandacht, Cadeaus, Dienstbaarheid, Lichamelijke aanraking. Manieren waarmee we elkaar kunnen waarderen.
Maar oom: bid voor de ander. Misschien wel juist wanneer je relatie niet zo gemakkelijk is. Jezus moedigt ons zelfs aan om te
bidden voor hen die ons vervloeken.

Verwerkingsvragen:

In de samenvatting hierboven staan enkele ragen verwerkt die je kunt gebruiken tijdens je ConnectGroep avond.

Probeer ook tijd te maken om met en voor elkaar te bidden, en samen te aanbidden. “Erken dat Hij God is” (Ps. 100), eer God ook
bp deze manier. Een mooie manier om elkaar te eren is om in je gebed voor elkaar eens te luisteren naar wat de Heilige Geest je
wil zeggen als mooie bemoediging voor de ander. “Bij jou moet ik denken aan... deze tekst, of dit beeld, of deze gedachte...
Haarmee bouw je elkaar op! Be blessed!
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