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Preekserie: Leven vanuit je HEART


Titel Preek: Excellence - TOV Bezig


Bijbelgedeeltes:


- Gen. 1:1-2:8	 


Samenvatting


Onze waarden laten zien HOE we de dingen doen, met welke houding. We doen het op 
deze manier zodat Gods grootheid gezien zal worden. Een daarvan is EXCELLENCE


We excelleren omdat we het beste van onszelf aan God willen geven

Daarom willen we de dingen UITMUNTEND doen, voortreffelijk, uitnemend, uitstekend. Dat is de 
betekenis van Excellence. We representeren HEM.

In Genesis 1 & 2 laat God zien hoe Hij de schepping met excellence schiep.


God bracht iets van vormloos naar een vorm, maar niet alleen naar een vorm maar Hij brengt het 
ook naar volheid. 

Het proces van Gods interactie in deze wereld is een relatie en intimiteit die 
iets van vormloos naar vorm en van vorm naar volheid brengt.


- God maakte niet alleen licht en duisternis, maar Hij bracht het naar volheid door er ook een dag 
en een nacht van te maken en de zon, maan en sterring te scheppen.

- God schiep niet alleen een zee en een hemel, maar hij vulde deze met prachtige zee dieren en 
de volgels in de lucht.

- God creëerde niet alleen een aarde om leeg te blijven. Nee hij vulde deze met dieren en 
mensen zodat het niet leeg zou blijven.

In Genesis 2:7 kom dit het mooiste tot uiting wanneer God de mens schiep. God maakte de mens 
vanuit stof (vormloos). Hij creëerde ons lichaam (vorm) en blies Zijn Geest in ons, Zijn levensadem 
in ons zodat ook wij VOL zouden zijn. In volheid mogen leven. 

Vers Vorm Vers Volheid

Dag 1 3-5 Licht en duisternis Dag 4 14-19 Dag en nacht

Dag 2 6-8 Zee en hemel Dag 5 20-23 Zee dieren en vogels

Dag 3 9-13 Aarde Dag 6 24-31 Dieren en mensen op het land



God zag het het goed was. In het Hebreeuws staat in Genesis 1. טוֹב = TOV. God zag dat hetgeen 
Hij geschapen had, ‘tov’ was. Het was helemaal áf; het was vol-maakt; De vertaling van TOV = 
o.a.  gaaf, juist, volmaakt/volkomen, uitstekend/uitmuntend of (zeer) kostbaar. De mens zelf werd 
door God zelfs TOV-MEOD genoemd dat is ‘uitermate tof’. Of te wel zeer goed. Tot in het extreme 
goed - uitmuntend goed - excellence - TOV MEOD

Dit is het voorbeeld wat wij ook mogen volgen wanneer we iets doen. We mogen het doen met 
EXCELLENCE. We willen excelleren omdat we het beste van onszelf aan God willen geven omdat 
God ook het beste heeft gegeven toen Hij ons schiep. Hij bracht ons van vormloos, naar vorm, 
naar volheid. Wij mogen het beste geven, 100% zodat we we Zijn grootheid daardoor heen laten 
zien.

100% geven is wat anders dan streven naar perfectionisme.Vaak is het streven naar 
perfectionisme een angst om het niet goed te doen. En deze angst kan ons juist weer weerhouden 
om er 100% voor te gaan en iets met excellence te doen. Deze “angst” mogen we achter ons laten 
door onze angsten en leugens aan God terug te geven en de Heilige Geest uit te nodigen in ons 
leven.

God blies Zijn levensadem in ons toen Hij Adam schiep. Hij bracht hem, de mens, ons, van 
vormloos, naar vorm naar volheid en Hij zag dat het TOV-MEOD was. Zeer goed, uitmuntend, 
Excellence. Wij hebben Zijn levensadem in ons en mogen vervuld zijn met de Heilige Geest. Zijn 
Geest. Hij heeft ons Zijn Geest gegeven om ook daadwerkelijk in VOLHEID te leven. 

Verwerkingsvragen:


- Welke angsten, leugens en/of blokkades zie je in je leven die je ervan weerhouden om 
te excelleren?


- Wat heb je nodig van anderen (Togetherness)?


- Wat heb je nodig van God?


