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Samenvatting preek

De preek in 1 zin: Pak jouw rol in onze gemeente (community) om samen Gods koninkrijk meer en
meer zichtbaar te zien worden in onze levens.

De preek was verdeeld in 4 ‘gangen’. Het aperitiefje ging over verwachting hebben. Verwachting is
een belangrijke sleutel om meer van God (door mensen heen) te ontvangen. Strek je er naar uit om
net zoveel verwachting te hebben van een zondagmorgen of connectgroep als van een conferentie.
Dan staan ons als gemeente mooie dingen te wachten.

Het eigenlijke thema (togetherness) werd ingeleid op basis van de kerntekst uit Handelingen 2. Het
voorgerecht ging over de leer van de apostelen, het evangelie. Jezus begon Zijn bediening met
preken over het goede nieuws: het koninkrijk der hemelen is nabij. En dat ging gepaard met
wonderen en tekenen. Het is van belang te beseffen dat Jezus ons opdroeg om eerst Zijn koninkrijk
te zoeken, daarmee ontvangen we de rest. Dit is zo omdat als wij Hem als Koning erkennen, Zijn
koninkrijk gestalte krijgt in ons. Dan ontvangen we vrijheid, herstel, wijsheid, genezing, etc. Nu ten
dele, straks ten volle.

Het hoofdgerecht was dat we Zijn koninkrijk samen mogen ontdekken. Dat we verantwoordelijk zijn
voor elkaar hierin. Dat vergt een actieve houding, waarin we allemaal onze eigen rol spelen, op basis
van de talenten die God ons gegeven heeft. Eenheid in verscheidenheid, zoals Jezus dat bad in het
Hogepriesterlijk gebed.

Het toetje ging over samen verder groeien. Over vrucht dragen en daarin God de Vader, onze Koning
verheerlijken, blij maken. Mens zijn doet soms pijn. Ranken die geen vrucht dragen worden
verwijderd, ranken die wel vrucht dragen worden gesnoeid. Open je hart voor het snoeien van God,
zodat onze vrucht als individu en gemeente mag groeien. Zodat we meer en meer gaan leven zoals
God het wil.

In Connectkerk hebben we connectgroepen en teams als mogelijkheden voor liefde, aandacht en
groei. Nodig anderen uit die nog niet in een groep zitten om dit (en het schuren) ook mee te gaan
maken. “Zonder wrijving geen glans” — neem het initiatief om mensen uit te nodigen voor je
connectgroep. Zit je groep vol, stap dan uit in leiderschap en start een nieuwe groep (in overleg met
Jan Harm). Wil je groeien in karakter? Join een team, je komt jezelf en die ander tegen. Samen leren
over en bouwen aan Gods koninkrijk.

Verwerkingsvragen

e Wat betekent het voor jou om Gods koninkrijk gestalte te geven in je leven?
e Rom 12: wat is jouw ‘genadegave’? Op welke manier zou je dat meer kunnen inzetten?
e |n welk gebied van je leven is God aan het snoeien?



