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Preekserie:	 De Nieuwe Mens (de brief van Paulus aan de Efeziërs)

Titel preek:	 Buitenstaanders en insiders (Efeze 3)


Bijbelgedeeltes: 
Efeze 2:16-22 & Efeze 3 geheel


Samenvatting preek: 
Oscar las voor uit de ‘Message’ vertaling, maar dan in het Nederlands vertaald (zie bijlage 
hieronder). Vanaf hoofdstuk 2:16, en dan helemaal door tot en met hoofdstuk 3.


1. Buitenstaanders en insiders; in Hem zijn we één / In Gods hart zíjn geen buitenstaanders 
Lees hoofdstuk 3, vers 6-11. Paulus maakt duidelijk dat het altijd al Gods hart was dat we 
allemaal ín Hém één zouden zijn. Joden en niet-Joden, God is altijd al bezig geweest om iedereen 
te redden. En ook vandaag staat Hij met zijn armen open wijd om ons en iedereen ‘welkom thuis’ 
te heten. En wat bijzonder is, wanneer we bij Hem thuis komen worden we onderdeel van Gods 
Grote Reddingsplan! Net als Paulus mogen we gaan zeggen ‘dit is mijn levenswerk’, ieder op zijn 
of haar eigen manier en op een eigen terrein. Paulus ging rondreizen en kerken planten, Bernhard 
en Marleen gaan op reis nar Congo, onze tienerleiders en kieswerkers doen dat met de jonge 
generatie, maar zo mag iedereen ontdekken dat we ieder op onze eigen plek een roeping hebben, 
en bekrachtigd worden, om mesen uit te nodigen om ‘inside’ te komen, om thuis te komen bij 
God.


2. Buitenstaander of insider; is God in mijn leven een buitenstaander of een insider? 
Lees vers 16-20. Paulus heeft het over de Geest die ín ons werkt, en over Jezus die in ons zal 
wonen wanneer we de deur openen. Onze reactie op wat God aan het doen is, is altijd: onze deur 
opendoen. Jezus binnenlaten op alle gebieden van ons leven. In elke kamer van ons hart. Niet 
alleen het kamertje van ‘relatie met God’, maar álle kamers; relatie met ouders, vrienden, partner, 
kinderen, omgeving, keuzes met betrekking tot werk, sex, geld, emoties, tijdsbesteding, 
meningen, noem maar op. You are worthy of it all, zongen we zondag. Alles dus. Op welke 
kamerdeur klopt God op dit moment in jouw leven? Doe je open?


3. Bidden en bedenken: God kan meer doen dan wij denken of beseffen 
Lees met name vers 20. De eerste verleiding in de tuin ging over ‘het karakter van God’. Is Hij nou 
echt wel zo goed? De tweede twijfel die bij ons vaak opspeelt gaat over ‘kan Hij het wel’. Ook 
vandaag? Samen met Paulus willen we leren zeggen: JA. God kan alles doen, weet je - veel meer 
dan je je ooit zou kunnen voorstellen, bidden of bedenken in je stoutste dromen!

Hij is nog steeds de God van het onmogelijke! In het voorbereiden op vandaag werden we daarbij 
bepaald:

- Zijn er mensen of situaties waar je voor bent gestopt te bidden?

- Zijn er dingen in jouw leven, of in het leven van geliefden, waar je geen geloof meer voor hebt?


Verwerkingsvragen 
- Weet jij dat je ‘welkom thuis’ bent bij God? Soms dwalen we af, lopen we weg, en moeten we 

heel bewust weer zeggen ‘Heer, ik wil weer bij U thuis komen’. God heeft zijn armen open wijd, 
neem de tijd om daarvoor met elkaar te bidden.


- Heb jij ‘je roeping’ leren kennen en omarmd? Weet jij dat je onderdeel bent van Gods Grote 
Reddingsoperatie? Op de plek war jij bent? Bid voor elkaar, dat je moed en inspiratie vindt om 
mensen op jouw manier te bereiken met het Goede Nieuws van Jezus.


- Zijn er mensen of situaties waar je voor bent gestopt te bidden? Zijn er dingen in jouw leven, of 
in het leven van geliefden, waar je geen geloof meer voor hebt?


- Bid met en voor elkaar.




Efeze 2 
1 Nog niet zo lang geleden zaten jullie vast in dat oude, neergaande leven van zonde.

2 Jullie lieten de wereld, die niets van leven weet, je vertellen hoe je moet leven. Je vulde je 
longen met vervuild ongeloof en ademde toen ongehoorzaamheid uit.

3 We deden het allemaal, we deden allemaal waar we zin in hadden, wanneer we er zin in hadden, 
we zaten allemaal in hetzelfde schuitje. Het is een wonder dat God zijn geduld niet heeft verloren 
en ons allemaal heeft weggevaagd.

4 In plaats daarvan, groot in barmhartigheid en met een ongelooflijke liefde,

5 omhelsde Hij ons. Hij nam onze dode, zondige levens en maakte ons levend in Christus. Hij 
deed dit allemaal alleen, zonder hulp van ons!

6 Toen pakte hij ons op en zette ons neer in de hoogste hemel, samen met Jezus, onze Messias.

7 Nu heeft God ons waar Hij ons wil hebben, met alle tijd in deze wereld en de volgende om 
genade en vriendelijkheid over ons uit te storten in Christus Jezus.

8 Redding is zijn idee en alleen zijn werk. Het enige wat wij doen is Hem voldoende vertrouwen 
om het Hem te laten doen. Het is Gods geschenk van begin tot eind!

9 Wij spelen niet de hoofdrol. Als we dat deden, zouden we waarschijnlijk rondlopen en 
opscheppen dat we alles hadden gedaan!

10 Nee, wij maken en redden onszelf niet. God doet zowel het maken als het redden. Hij heeft 
ieder van ons door Christus Jezus geschapen om samen met Hem het werk te doen dat hij doet, 
het goede werk dat hij voor ons klaar heeft staan, het werk dat we beter kunnen doen.

11 Maar neem dit allemaal niet als vanzelfsprekend aan. Het was pas gisteren dat jullie 
buitenstaanders van Gods wegen waren, hier hier geen idee van hadden, niets wisten van de 
manier waarop God werkt, geen flauw idee hadden van Christus. Jullie wisten niets van die rijke 
geschiedenis van Gods verbonden en beloften in Israël, jullie had geen idee van wat God in de 
wereld als geheel aan het doen was.

13 Dankzij Christus, die die dood gestorven is, en dat bloed vergoten heeft, zijn jullie die ooit 
buitenstaanders waren, nu helemaal insiders geworden!

14 De Messias heeft het ook tussen ons goedgemaakt, zodat we hier nu samen in staan, zowel 
niet-joodse buitenstaanders als joodse insiders. Hij heeft de muur afgebroken waar we elkaar op 
afstand hielden.

15 Hij trok het wetboek in dat zo volgestopt was geraakt met kleine lettertjes en voetnoten dat het 
meer hinderde dan hielp. Toen begon hij opnieuw. In plaats van verder te gaan met twee groepen 
mensen, gescheiden door eeuwen van vijandigheid en achterdocht, creëerde hij een nieuw soort 
mens, een nieuwe start voor iedereen.

—————————————————————

16 Christus heeft ons samengebracht door zijn dood aan het kruis. Het kruis zorgde ervoor dat we 
elkaar omhelsden, en dat was het einde van alle vijandigheid.

17 Christus kwam en predikte vrede aan jullie, buitenstaanders, en vrede aan ons, insiders.

18 Hij behandelde ons als gelijken en maakte ons dus gelijken. Door hem delen we allebei 
dezelfde Geest en hebben we gelijke toegang tot de Vader.

19 Dat is duidelijk genoeg, nietwaar? Jullie zijn niet langer rondzwervende ballingen. Dit koninkrijk 
van geloof is nu jullie thuisland. Jullie zijn niet langer vreemden of buitenstaanders. Jullie horen 
hier, met evenveel recht op de naam Christen als wie dan ook. God bouwt een huis. Hij gebruikt 
ons allemaal - ongeacht hoe we hier zijn gekomen - bij wat hij aan het opbouwen is.

20 Hij gebruikte de apostelen en profeten als fundament. Nu gebruikt hij jullie en past hij jullie in, 
een voor een, steen voor steen, met Christus Jezus als de hoeksteen

21 die alle onderdelen bij elkaar houdt. We zien het dag na dag vorm krijgen – een heilige tempel 
gebouwd door God,

22 Wij worden er met zijn allen in gebouwd, een tempel waarin God zich helemaal thuis voelt. 



Efeze 3 
1 Dit is de reden waarom ik, Paulus, voor Christus in de gevangenis zit, omdat ik de zaak van 
jullie, zogenaamde buitenstaanders, heb opgepakt.

2 Ik neem aan dat je bekend bent met de rol die mij is gegeven in Gods plan om iedereen erbij te 
betrekken.

3 Ik kreeg het inside-verhaal hierover van God zelf, zoals ik je zojuist in het kort schreef.

4 Als je leest wat ik jullie heb geschreven, zul je zelf inzicht krijgen in het mysterie van Christus.

5 Geen van onze voorouders begreep dit. Pas in onze tijd is dit duidelijk gemaakt door Gods 
Geest, door middel van zijn heilige apostelen en profeten van deze nieuwe orde.

6 Het mysterie is dat mensen die nog nooit van God hebben gehoord en degenen die hun hele 
leven van Hem hebben gehoord (wat ik buitenstaanders en insiders heb genoemd) voor God op 
dezelfde grond staan. Ze krijgen hetzelfde aanbod, dezelfde hulp, dezelfde beloften in Christus 
Jezus. Dit Nieuws is toegankelijk en open voor iedereen, over de hele linie.

7 Dit is mijn levenswerk: mensen helpen dit Nieuws te begrijpen, en erop te reageren. Het kwam 
voor mij als een puur geschenk, een echte verrassing, God regelde alle details.

8 Toen het erop aankwam het Nieuws te brengen aan mensen die geen achtergrond hadden in 
Gods weg, was ik de minst gekwalificeerde van alle beschikbare christenen. God zorgde ervoor 
dat ik werd toegerust, maar je kunt er zeker van zijn dat het niets te maken had met mijn 
natuurlijke capaciteiten.

9 Het is mijn taak om naar buiten te brengen en duidelijk te maken wat God, die dit uiteindelijk 
allemaal heeft bedacht, de hele tijd in het geheim en achter de schermen heeft gedaan.

10 Door christenen zoals jullie, die in kerken bijeen zijn gekomen, wordt dit buitengewone plan 
van God zelfs onder de engelen en bij hemelse machten bekend en wordt erover gesproken!

11 Dit alles verloopt langs lijnen die God altijd al heeft gepland en vervolgens in Christus Jezus 
heeft uitgevoerd.

12 Als we op Hem vertrouwen, zijn we vrij om te zeggen wat er gezegd moet worden, en zijn we 
moedig om te gaan waar we moeten gaan.

13 Laat mijn huidige problemen voor jullie je dus niet van slag brengen. Wees trots, wees er door 
bemoedigd!

14 Mijn reactie is om nederig en vol ontzag op mijn knieën te gaan voor de Vader van onze Heer 
Jezus, de Messias, 

15 deze prachtige Vader van iedere vader en ieder kind in de hemel en op aarde. 

16 Ik vraag hem om jullie te sterken door zijn Geest – geen brute kracht maar een heerlijke 
innerlijke kracht –

17 Dat Christus in je zal wonen als je de deur opent en Hem binnenlaat, en dat jullie, met beide 
voeten stevig in de liefde geplant,

18 samen met alle christenen de extravagante dimensies van de liefde van Christus kunnen 
ervaren. Strek je uit en ervaar de breedte! Test de lengte! Duik de diepte in! Stijg op naar de 
hoogten!

19 Leef een vol leven, vol in de volheid van God.

20 God kan alles doen, weet je - veel meer dan je je ooit zou kunnen voorstellen, bidden of 
bedenken in je stoutste dromen! Hij doet dat niet door ons voort te duwen, maar door in ons te 
werken, zijn Geest die diep en krachtig in ons werkt.

21 Glorie aan God in de kerk! 

Glorie aan God in de Messias, in Jezus! 

Glorie dwars door alle generaties! 

Glorie door alle eeuwen heen! 

Amen, zo is het!
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