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	Naam: Tom Baksteen
	Telefoon: 12 Nov 2023
	Email: De nieuwe mens
	Iban: De wapenrusting van God
	bijbelgedeeltes: Efe 6:10-17, Rom 16:20, 2 Thes 3:3, Jak 4:6-8, 2 Tim 2:3-4, 2 Tim 3:12, Spr 8:17, Efe 2:10Jes 11:5, 49:2, 59:17, 1 Thes 5:8, 2 Kor 10:3-5, Luk 12:35, 1 Pet 1:13
	samenvatting preek: Efeze 6:10-17v10 We hebben Gods kracht nodig. Waarvoor?v11 Héle wapenrusting --> Standhouden; waar tegen? --> Listige verleidingen van de duivel = subtiele gedachtenv12 Paulus maakt ons bang voor de machten van het kwaad? Ja en nee --> Heb ontzag voor ze, want ze zijn sterker dan wij! Maar ook: Rom 16:20 - God verplettert saten onder onze voeten! 2 Thes 3:3 De Here is getrouw, Die u zal versterken en u bewaren voor de boze. Klaar? Nee: Wij hebben eigen verantwoordelijkheid. Telkens weer benoemen gerelateerde bijbelgedeelten levensheiliging en volharding en hoop voor de toekomst.v13 voegt "weerstand bieden" toe. Dit is actief verzet! Jak 4:7-8 benoemd éérst onderwerpen aan God en daarna verzetten tegen de duivel, en linkt dit aan levensheiliging in het reinigen van de handen en zuiveren van het hart2 Tim 2:3-4: "Deel in het lijden als een goed soldaat van Christus Jezus. Iemand die in krijgsdienst is, laat zich niet afleiden door het leven daarbuiten, want zijn Bevelhebber moet tevreden over hem zijn." Besef dat je niet kunt kiezen of geestelijke strijd 'jouw ding' is. Iedereen zit erin en het verdient onze focus; laat je niet afleiden door het leven buiten de strijd. God is onze Bevelhebber.v14 middel omgord met waarheid (eerlijke toewijding/oprechtheid/transparantie), borstharnas van gerechtigheid (Goed doen, zoals Jezus voordeed en mogelijk maakt)v15 voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Door en voor dit evangelie willen wij in beweging komen!v16 Bovenal schild van geloof/vertrouwen. Ik wéét wie God is. Hij is goed en ik vertrouw Hem in alle omstandighedenv17 Helm van zaligheid. Ik heb een vaste hoop op mijn eeuwige redding. Uiteindelijk ben ik bij Hem! Zwaard van de Geest = Gods Woord. In de aanval met bijbel, profetie en Gods woord nu.Belangrijk! De strijd is niet gericht op je omstandigheden, maar je denken! Doel is om je of onschadelijk te maken of tegen God te keren.Alles zwaar, ziekte, financieel, relaties, vervolging: “Als God van mij houdt, zou hij dit toch niet toestaan?” en “Waar is God?” Listige verleiding om je tegen God te keren of onschadelijk te maken. Verdediging: Schild van vertrouwen op God + Riem van de waarheid -> oprechtheid en transparantie.+ Woord van God dat leert dat 2 Tim 3:12 “Allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.” God lijkt afwezig = niets nieuws! Slavernij in Egypte, maar wel Spr 8:17 “Wie mij ernstig zoeken, zullen Mij vinden”Alles gaat lekker! Genieten van relaties, hobby's, bevredigend werk. Strijd? Nee toch? Listige verleiding: “Ik heb alles wat ik nodig heb” en “Geluk is het hoogste doel”Nee! Borstharnas van gerechtigheid en aan je voeten bereidheid voor evangelie. Zwaard: Efe 2:10 geschapen in Christus Jezus om de goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft!Zowel slechte als goede omstandigheden kunnen negatief of positief uitwerken. Dit ligt aan je eigen hartsgesteldheid erin. Jezus werd door de satan in de woestijn verzocht. Hoe? Met positieve aanbiedingen! (Eten, erkenning als Zoon van God, heerschappij)
	bijbelgedeeltes 2: Ben jij gevaarlijk voor het rijk der duisternis? Of kunnen de boze machten je prima negeren? (Schoenen van bereidheid evangelie. Zwaard van Woord van God)Is jouw hele wapenrusting waterdicht? Leven in volle oprechtheid en waarheid? Doe je gerechtigheid? Vol vertrouwen op God als persoon? Hoop op je eeuwige redding?


