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Bijbelgedeeltes:


- Ruth 1-4


- Jesaja 61:1-4


Samenvatting

Elimelech en Noomi leven in Betlehem, In het Hebreeuws Beit Lechem, wat ‘Broodhuis' 
betekend, De hongersnood doet hun vertrekken naar is Moab (woestijnland) waar 
Elimelech en hun zoons overlijden. Noomi vertrekt met Ruth (een van de Moabitische 
vrouwen van de zoons) terug naar Bethlehem. Noomi wilde niet dat haar dochters met 
haar mee teruggingen omdat er geen toekomst is voor weduwe zonder kinderen in Israel. 
Tocht gaat Ruth mee Maar Ruth antwoordde: ‘


Zeg toch niet steeds dat ik terug moet gaan! Ik laat u niet in de steek. Waar u heen gaat, 
daar ga ik heen. Waar u woont, daar wil ik ook wonen. Uw volk is mijn volk, en uw God is 
mijn God. Waar u sterft, daar wil ik ook sterven, en daar wil ik ook begraven worden. 
Alleen de dood kan ons scheiden. De Heer mag me straffen als ik u in de steek laat!’ Ruth 
1:16-17 

In Bethlehem komt Ruth te werk op het land van Boaz die familie is. Hij kan hierdoor 
optreden als “LOSSER” door te trouwen met Ruth.


Noami geeft Ruth de volgende opdracht:


Ruth 3:1-7 Baad je, wrijf je in met olie, kleed je aan en ga naar de dorsvloer. Zorg dat hij je 
niet ziet voordat hij klaar is met eten en drinken. Als hij gaat slapen moet je goed opletten 
waar hij zich neerlegt, en dan moet je naar hem toe gaan, de deken aan zijn voeteneinde 
terugslaan en daar gaan liggen. Hij zal je dan wel vertellen wat je moet doen.' Ruth 
antwoordde: 'Ik zal doen wat u mij zegt.' Ze ging naar de dorsvloer en deed precies wat 
haar schoonmoeder haar had opgedragen. 

Was jezelf, wrijf je in met olie, doe andere kleding aan, ga naar hem toe en doe wat jij 
daarna tegen je zegt.


Ruth bereidt zich voor om haar “LOSSER” te ontmoeten, door het stof van zich af te 
doen, zich in te wrijven met olie wat aangeeft dat haar rouwperiode over is, en haar 
rouwgewaad om te wisselen voor kleding waarmee ze aangeeft dat ze klaar is en bereid 
is om te trouwen. Een feestgewaad.




Hierin zien we een mooie vergelijking van de profetie uit Jesaja 61 die over Jezus gaat. De 
VERLOSSER


Jes. 61:1-3 om aan Sions treurenden te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van 
stof, vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, feestkledij in plaats van verslagenheid. 

Geen stof, maar schoon, geen rouw, vreugde olie, geen rouwkleed, maar feestkleding. 


Ruth trouwt met Boaz en de geslachtslijn wordt doorgezet door de geboorte van Obed 
wie de vader is van Isai, die de vader is van David die later koning werd. En uiteindelijk uit 
deze geslachtslijn wordt Jezus geboren.


Het losser en Verlosserschap:  
• Er is een familierelatie tussen de losser en hen die verlost worden. Jezus is mens 

geworden. 


• De Losser is in staat de prijs van de lossing te betalen. Wij zijn gekocht met het bloed 
van Jezus Christus. 


• De losser moet de bereidheid hebben om te verlossen. Jezus kwam om zijn leven te 
geven als losgeld. 


• De losser moet zelf vrij zijn. Jezus was zonder zonde.


Zo geeft het begrip losser, dat behoorlijk vaak voor in het kleine boekje Ruth, ons een 
duidelijk beeld van de verlossing door Jezus Christus.


MIJN VERLOSSER LEEFT


Verwerkingsvragen:


- Hoe laat jij aan andere zien wie jouw God is, zodat zij zeggen “ik heb geen idee wie 
jouw God is, maar die wil ik leren kennen?”


- Hoe bereiden wij ons voor om onze Verlosser te ontmoeten?


