
 

 

Corstian van Westen     Jezus, Heer over je verleden / 28 Januari 2024 

 

De melaatse man komt met een wanhopige en aanbiddende houding naar Jezus toe, en Jezus doet iets aan het 

probleem van de man. Heb jij een getuigenis dat je met een wanhopige en aanbiddende houding naar Jezus bent 

gegaan en dat Hij een wonder voor je deed? 

 

Hoe belangrijk is het dat we met een houding van aanbidding, afhankelijkheid en geloof bij Hem komen?  

Welke bakstenen draag jij mee in je leven? Denk aan bepaalde life-events zoals pestgedrag, afwezige vader, 

overlijden van een geliefde etc? 

 

Van welke gedachten en/of gevoelens heb jij regelmatig last waarvan je weet dat dit voorkomt uit je verleden?  

 

Stijn/Samuel speelde een toneelstuk uit over de gedachtenstrijd in je hoofd. In hoeverre is dit op een schaal 1-10 

herkenbaar voor jou?  

 

Geloof jij dat Jezus in staat is om iets te doen aan jouw omstandigheid? Waarom denk je van wel, en waarom 

denk je van niet?  

 

Jezus raakte de man vol ziekte en problemen aan. Hij is hierin een voorbeeld. Zijn er mensen in jouw omgeving 

die jij aanraakt d.m.v. een appje, kaartje, bloementje, etc?  

 

Het mysterie van plotseling en het proces. Het vraagt veel geloof en volharding om voor de 12e keer rond de 

muren van Jericho te lopen. In het geloof tot doorbraak. De meeste van ons zijn niet zo heel goed in volharding. 

Welke tips/aanmoediging kun je elkaar geven om te blijven volharden in geloof voor een bepaalde doorbraak.  

Is het loslaten van geloof voor een doorbraak/verandering ook een optie? Waarom wel, waarom niet?  

 

Welke bakstenen zijn al uit je rugzak gegaan? Hoe heb jij dit voor elkaar gekregen? Wat heeft God voor je gedaan? 

En welke keuzes heb je zelf gemaakt?  

 

Een marathon loop je met twee benen. Het verwerken van ons verleden heeft ook 2 benen, het natuurlijke en het 

bovennatuurlijke. Heb jij balans tussen deze twee benen? Welk been kun je meer trainen?  

 

Het verhaal van God en de boer. We mogen geloven dat God bepaalde dingen doet en de boer moet ook 

bepaalde dingen doen. Welke dingen mag je aan God overgeven en Hem vertrouwen? Zijn er dingen waarvan je 

beseft, die moet ik zelf aanpakken d.m.v. een coach, mentor, etc? 

 

Je hoeft geen slachtoffer van je verleden te blijven. We mogen dankzij Jezus in onze roeping, en onze bestemming 

wandelen. Wat kunnen jullie als groep voor elkaar betekenen om meer en meer in je bestemming te gaan 

wandelen? 

  

Soms blijven we een beetje probleemoplossend zoeken aan de oppervlakte, en niet echt aan de diepte. Corstian 

vertelde het verhaal van de trouwring zoeken in de huiskamer terwijl die waarschijnlijk in de vieze schuur ligt. Zijn 

er issues die jij ook mag gaan aanpakken op een dieper niveau?  

   

  

 


