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	Naam: Tom Baksteen
	Telefoon: 11 Feb 2024
	Email: Jezus is Heer
	Iban: Heer van de eeuwigheid
	bijbelgedeeltes: 1 Kor 15:19-20, 2 Kor 4:16-18, Rom 8:18-28, Fil 1:12-24, 1 Joh 3:2-3
	samenvatting preek: Hoe lang denk jij nog te leven? 0 jaar/25/50/100? Het antwoord is eeuwig!

1 Kor 15:19-20 Als we alleen voor het leven hier op aarde het goede van Christus verwachten, zijn we de zieligste mensen van de hele wereld.
Maar: Christus ís uit de dood opgestaan! 
Jezus is niet alleen heer voor dit leven op aarde, maar heer van de eeuwigheid! Zonder blik op de eeuwigheid loop je vroeg of laat klem.
Hoe dan om te gaan met het feit dat we eeuwig leven?
NIET: De hemel hier op aarde verwachten (Lijden wordt ons beloofd in dit leven: 2 Tim 3:12. Neem dagelijks je kruis op: Luc 9:23)
NIET: Hier op aarde de hemel afwachten. We hebben een missie hier op aarde om Gods Naam te vestigen en Zijn wil te doen!
WEL: Leven op aarde met hemelse gedachten. Vaste hoop in lijden en gefocuste prioriteiten op dat wat eeuwig blijft.

2 Kor 4:16-18 Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd.
Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.
Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.

v16 Waarom de moed niet verliezen? Omdat we delen in Christus' lijden EN opstanding!

v17 Lichte korte verdrukking veroorzaakt de allesovertreffende heerlijkheid. Rom 8:18 en 28 ondersteunen dat het lijden van nu (ook al is het reeël en soms enorm!) het niet waard is vergeleken te worden met onze eeuwige heerlijkheid! Elk lijden werkt mee ten goede van wie van God houden.

v18 Focus niet op het zichtbare tijdelijke, maar het onzichtbare eeuwige! Paulus belichaamt het "Leven op aarde met hemelse gedachten"
Fil 1:12-14 Paulus’ vindt zijn gevangenschap positief
Fil 1:20b-24 Liever sterven, maar leven is ook prima

1 Joh 3:2-3 (BB) Lieve broeders en zusters, nu zijn we kinderen van God. En we kunnen ons nog niet voorstellen hoe het later allemaal zal zijn. Maar we weten dit: wanneer Hij komt, zullen we zijn zoals Hij. Dan zullen we Hem zien zoals Hij werkelijk is. Als je Hem verwacht, ga je op een zuivere manier leven, net zoals Hij Zelf zuiver is.
Dit is de hoop die wij hebben als vast anker EN de motivate en het verlangen om zuiver te leven; te zijn zoals Hij

	bijbelgedeeltes 2: - In hoeverre besef jij echt dat je eeuwig leeft? Waar blijkt dat uit?
- Lees 2 Kor 4:8-eind (+ evt stukje H5) Hoe kun je een vaste hoop hebben in zware tijden?
- Bespreek 2 Kor 4:16-18: Hoe kan het dat lijden en verdrukking een allesovertreffende heerlijkheid geeft? Vergelijk met Rom 8:18-28. Hoe kun jij concreet je ogen gericht houden op de eeuwige dingen, die men niet ziet?
- Lees Fil 1:12-24. Wat kun je leren van de mindset van Paulus in de gevangenis, ter dode opgeschreven?
Eventueel kun je ook 1 Kor 3:9-15 lezen. Bespreek of je soms nog met hout/hooi/stro bouwt, en wat met goud/zilver/edelstenen


