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Samenvatting

Jezus wordt afgewezen in zijn eigen woonplaats waar Hij opgegroeid was omdat Hij niet 
voldeed aan de verwachting van de mensen in Synagoge. Geen wonderen maar de 
aankondiging dat de schriftwoord uit Jesaja in vervulling is gegaan. Jezus wordt 
afgewezen. Jezus liep weg uit Nazaret, maar hij liep niet weg van Zijn opdracht, hij liep 
weg met een wond, van afwijzing, met verdriet. Maar Hij wist dat Hij geliefd was door Zijn 
Vader in de Hemel. Geen haat of verbittering, maar een innerlijke overtuiging dat Hij 
geliefd was. Hij liep weg zoals Hij gekomen was. GESTERKT DOOR DE GEEST


Dit is wat Jezus laat zien en zegt:


De situatie is onderdeel van je realiteit, 


maar geen onderdeel van je identiteit.


Afwijzing is, het gevoel ongewenst zijn, het gevoel dat niemand van je houdt er niet bij 
horen. De oplossing is niet: terugslaan en wraak nemen, een muur om je heen bouwen.


Hoe simpel het antwoord op de oplossing misschien ook klinkt. De oplossing ligt bij 
zoeken van God. Hij zal je nooit afwijzen, zoals andere misschien wel doen of gedaan 
hebben. Ps. 147:3 zegt dat Hij de wonden wilt verzorgen.


Vijf dingen die je helpen om met hoop weg te lopen in momenten van afwijzing: 


• Wat leer je van het voorbeeld van Jezus. Hij hield vast aan de identiteit die de Vader 
Hem gaf. 


• Wat zegt de Heilige Geest over wie jij bent? Vraag dat aan de Heilige Geest. Wordt 
gesterkt door de Heilige Geest


• Vraag de Heilige Geest hoe je je mag opstellen in deze situatie van afwijzing


• Zoek een bijbeltekst voor iedere leugen die je met waarheid wilt veranderen. Proclameer 
die bijbeltekst minimaal 3 weken iedere dag.


• Blijf onderdeel van een community waar je wordt opgebouwd.




In Joh. 20:20-24 lezen we het verhaal van Tomas. Hij wordt genoemd als ongelovige 
Tomas, maar we mogen hem zien als een rouwende Tomas en hij had het nodig om de 
wonden van Jezus, van Zijn lijden die staan voor verandering en transformatie”. Van lijden 
naar genezing. Hij wilde naar de wonden kijken en daar is durf voor nodig.


Wonden ontstaan in het moment van pijn en lijden, ze doen pijn en blijft bij ons tijdens het 
genezingsproces, wat tijd kost.


Littekens zijn wonden die genezen zijn. Ze zijn het resultaat van het genezingsproces. Een 
litteken zegt tot ons dat de wond niet heeft overleefd, dat de wond niet de overwinning 
heeft behaald. Littekens is het bewijs, hoe lelijk soms ook, maar het schitterende bewijs 
dat de wond niet heeft gewonnen


Een wond verteld ons één verhaal, het verhaal van pijn. Littekens vertellen ons twee 
verhalen. Een verhaal van pijn en van jouw genezing, van jouw leven. Een litteken laat zien 
dat de wond je niet heeft verslagen, hoe traumatisch het ook was.”


Jezus kwam opdagen met de littekens, Hij ‘repareerde’ ze niet, Hij verborg ze niet. Jezus 
laat vrijwillig zijn littekens zien. Er is geen schaamte bij Jezus van waar Hij doorheen is 
gegaan, geen schaamte dat Hij een wond heeft, geen schaamte van de afwijzing. 

Zijn wonden zijn getransformeerd door Zijn lijden aan het kruis. Deze littekens hebben 
zonde, schaamte en afwijzing weggenomen en naar de overwinning gebracht. Jezus laat 
zien dat verlossing mogelijk is. Dat er een leven na pijn en lijden bestaat. 

Verwerkingsvragen:


- Afwijzing komt op veel verschillende manier en hier worden we allemaal mee 
geconfronteerd. Hoe ben jij gewend om weg te lopen uit situaties van afwijzing en wat 
zou je anders willen doen?


- Durf je je wonden te laten zien aan andere? Durf je je littekens te laten zien aan 
anderen? 


Trek met elkaar op als gezonden community met elkaar op te trekken


