21 april 2024 - Jezus volgen - Volgen wat Jezus zegt

Jezus geeft ons de geheimenissen van het Koninkrijk van God, in de gelijkenis van de
zaaier! Luk 8:4-15 en Mat 13, Mar 4

Beeldspraak: Zaaigoed = Woord van God (logos van het Koninkrijk) / Grond = hart =
gedachten/passies/overtuigingen

Doel van de gelijkenis: v15 Dat de luisteraars leren hoe je vrucht kan dragen — door het
woord hartelijk te ontvangen (Mar), in een oprecht en goed hart vast te houden (Luc) en het
te begrijpen (Mat).
Jezus vraagt van Zijn leerlingen Hem te begrijpen (Mar 4:13 Als je deze niet begrijpt, hoe
dan alle andere gelijkenissen begrijpen?). Bereid zijn je overtuigingen aan te passen, Zijn
woorden bestuderen en dan ook toepassen.
Probleem om alleen droog te studeren en nooit toe te passen. Net zo groot probleem om
zonder goed begrip van Jezus je hart te volgen!

“Je kunt pas Jezus volgen als je volgt wat Hij zegt”

Zaadjes in de dorens: 3 zaken (gedachten) “van deze wereld” itt van Gods Koninkrijk

1. Zorgen:

a. Eerste gedachte overkomt je. Wat doe je daarna?! Zorgen maken is zonde.
Luk 10:41-42 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent
bezorgd en maakt u druk over veel dingen.

Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van
haar zal worden afgenomen.

Verwijt was niet alleen dat ze teveel dingen deed, maar dat ze zich zorgen
maakte! Zorgen maken resulteert in zinloos gedrag.

b. 1 Pet 5:7 Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor U. (Laat het daar!)
Stap 1: Breng je zorgen bij God.

Stap 2: Laat ze bij God! Hij zorgt voor je (maar zal niet perse je zorg
oplossen!)

c. Fil 4:6-9 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door
bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede
van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten
bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar
is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is,
als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.

Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat;
en de God van de vrede zal met u zijn.
Stap 3: Vervang je zorgelijke gedachten door goede gedachten
Stap 4: Ga doen wat je geleerd hebt vanuit Jezus’ woorden.
2. (Bedrog van de ) rijkdom / overvloed

a. 1Tim 6:9 Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en
in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in
verderf en ondergang

b. Te veel bezig met je werkdoelen/marktplaats/vinted/mode/uiterlijk?
Algemeen: Gedachten aan mooier/beter/meer verstikt Gods woorden in jou

3. Genietingen / begeerte naar al het andere

a. Hédoné (Hedonistisch) = altijd sterk negatief: Zintuiglijk genot als doel op
zichzelf, itt rust.

b. Welk genot is goed en wat is slecht? Check de vrucht in je leven. Rust je er
echt van uit? Laadt het je op?




c. Veel aandacht voor veel of lekker eten/netflix/alcohol/spellen/social
media/hobbies

Hoe ver moet je hierin gaan? Durf jij oprecht met God te bespreken wat Hij uit je leven wil
snoeien? Mag hij alles wegnemen, als Hij dat wil?

Call to action:
e Ontvang het Woord hartelijk met een goed en eerlijk hart en ga het begrijpen
e Garadicaal onkruid wieden!
e Geen gedachten van zorgen maar gedachten van boven
e Niet streven naar méér, maar tevreden zijn
e Geen plezier najagen, maar rust nemen

Connectgroep — Discussievragen
Lees Lukas 8:4-15 twee keer door.

- Wil jij maximaal vrucht dragen en alle dorens uit je leven shoeien?
- Welk van de 3 soorten dorens (distels) herken jij het meest in je leven?
- Zorgen:
o Waar maak jij je wel eens zorgen over?
o Wat doet dit met je? Zou je ervan af willen?
o Lees Luk 10:41-42, 1 Pet 5:7 en Fil 4:6-9 en bespreek de 4 stappen
= Lukt het je je zorgen bij God te laten? Vertrouw je Hem?
= Waar kun je aan denken in plaats van de zorg? (Fil 4:8)
= Wat kun je doen zoals in Fil 4:9 staat?
- Rijkdom/overvloed
o Is de hoeveelheid tijd, energie en gedachten die jij aan werk besteed in
balans? Draagt het vrucht in Gods Koninkrijk, of verstikt het tenminste niet het
zaad van Gods woord?
o Hoe is jouw relatie met marktplaats/investeringen/mode/uiterlijk/VulMaarin?
o InLuk 18:18-28 zegt Jezus dat het erg moeilijk is voor een rijke Gods
Koninkrijk binnen te gaan. Hoe zorg jij dat jouw overvioed het zaad niet
overwoekert?
- Genietingen (Hedonistisch / negatief)
o Dit zijn in het Grieks “Hédoné”. Zintuigelijk genot als doel op zichzelf.
o Zijn dit voorbeelden hiervan?
= Lekker eten/netflix/alcohol/spellen/social media/hobbies
o Hoeveel hiervan heeft “de jij die maximaal vrucht draagt” in zijn/haar leven?
o Waarin vind jij rust zonder dat het “hédoné” is?



