



VERWERKING VOOR CONNECTGROEPEN 

Over de preek: 
Spreker:	 Oscar Biesheuvel

Datum: 31-3-2024

Preekserie:	 Jezus volgen

Titel preek:	 We weg va het kruis


Bijbelgedeeltes: 
Lukas 24:1-7 // Johannes 17:3


Samenvatting preek: 
De preek was vandaag iets anders dan anders; in deel 1 keken we naar ‘Het evangelie in stoelen’. 
Het verhaal van het goed nieuws van Jezus verteld op 2 verschillende manieren, aan de hand van 
stoelen. Da’s wat lastig om samen te vatten op papier, via deze link vind je het stukje met de 
stoelen op de livestream: https://www.youtube.com/live/MRSnntNqxXA?
si=hxaEc1iq86TiKUbj&t=2208


Daarna namen we de tijd om 2 kaartjes uit te delen en daarbij de volgende overwegingen mee te 
geven:

- Kijk naar deze afbeelding

- Vraag jezelf af 'wat betekent dit?'

- Wees niet te snel met antwoord geven, maar

- Vraag aan God wat Hij je nu wil laten zien


Op de volgende pagina vind je de twee afbeeldingen met enkele opmerkingen van de kunstenaar.


Verwerkingsvragen: 
- Wat sprak je juist wel en wat juist niet aan in de voorbeelden van ‘de stoelen’?

- Welke (creatieve) manieren helpen jou om te vertellen over het goede nieuws van Jezus?

- Wat betekent de opstanding van Jezus voor jou, misschien wel juist in deze tijd waarin we als 

kerk een heftige storm ervaren na het overlijden van een jong persoon uit ons midden?

- Welke leerstijl past het beste bij jou? Een preek of studie, muziek, zelf doen, kunst/beeld, of iets 

anders? 

- Wat spreekt jou aan in de afbeeldingen/kaartjes? 

- Bid met en voor elkaar


https://www.youtube.com/live/MRSnntNqxXA?si=hxaEc1iq86TiKUbj&t=2208
https://www.youtube.com/live/MRSnntNqxXA?si=hxaEc1iq86TiKUbj&t=2208
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De kaartjes 
De kaartjes die we afgelopen zondag hebben uitgedeeld zijn afkomstig van kunstenaar Jedi 
Noordegraaf. Je vindt zijn werk oa. op: https://www.etsy.com/nl/shop/StudioVandaar


Ikoon kruisiging:  
1. Een ikoon is altijd een symbolische en theologische weergave van 

een bijbelse scene/ tekst

2. Scène van de kruisiging van de Heer Jezus Christus

3. In het midden van de compositie is Jezus afgebeeld, aan het kruis 

genageld; in kalmte, aanvaarding.

4. Een kleine heuvel aan de voet van de kruisboom geeft de plaats van 

het evenement aan - Golgotha, en de menselijke schedel binnen de 
berg symboliseert de overblijfselen van de voorvader Adam, wiens 
zonde, net als de zonden van de hele mensheid, werd gewassen 
door het bloed van Christus.


5. Aan de zijkanten van de kruisiging staan de Moeder van God (M.R.) 
en de apostel Johannes de Theoloog (Johannes de evangelist)(J.T.) 
afgebeeld. Hun gezichten en handgebaren getuigen van verdriet over 
de dode Heer, maar de kalme stilte van de figuren spreekt ook van 
een vaste hoop op de Kracht van God, die zich in strijd met de wetten van de dood kan 
manifesteren


6. Achtergrond: de muur van Jeruzalem

7. Rondom het scharnierpunt van het kruis de vier dieren, En het eerste dier leek op een leeuw, 

het tweede dier leek op een kalf, het derde dier had het(aan)gezicht als van een mens, en het 
vierde dier leek op een vliegende arend. (Ezechiël, Jesaja, openbaringen)


8. Boven het kruis de duif, symbool van de heilige Geest; door het sterven van Jezus kon later 
de heilige geest uitgestort worden op zijn volgelingen.


9. Op het aureool staan de woorden: The one who is; verwijzing naar de titel van God; “Ik ben 
die ik ben (Exodus 3:14)


10. IC XC. = Griekse afkorting van Jezus Christus (that is, the first and last letters of each of the 
words ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ—written "IHCOYC XPICTOC”)


11. Bovenaan het universum; Jezus kruisiging heeft universele consequenties





Kruis, Levensboom 
Inspiratie: Galatians 6:14: "May I never boast except in the cross of our 
Lord Jesus Christ. . . ."


Directe inspiratie vanuit een tekst van Willem Bernard, alias Guillaume 
van der Graft:

Het rode bloed, zijn koningskleed

bedekt het schandelijke kruis,

dat wordt door alles wat Hij leed

de levensboom van 't paradijs


Een geloof dat niet door Goede Vrijdag heengegaan is,  komt nooit tot de 
volheid van Pasen. 

De dwaasheid van het kruis is dat het tot leven leidt.


Meer weten over de connectie tussen de levensboom en het kruis?

Check: https://www.pthu.nl/bijbelblog/2017/03/over-de-levensboom-christus-en-zijn-kruis/
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