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Over de preek:

Spreker: Oscar Biesheuvel

Datum: 19-5-2024

Preekserie:  Jezus volgen

Titel preek: Do you wanna be a Pinksterchristen?

Bijbelgedeeltes:
Hand. 2 // Ex. 12:14-20 // Ex. 20:1, 18 // Ex. 23:16 // Lev. 23:23:15-21 // Deut. 16:9-10

Samenvatting preek:

In onze serie ‘Jezus volgen’ komen we nu aan bij ‘Pinksteren’. Jezus gaf zijn discipelen (Lk. 24:49) opdracht

om te wachten ‘tot u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden’. Ook hierin willen we Jezus volgen!

Bij het woordje ‘Pinksterchristen’ kun je verschillende (positieve en negatieve) associaties hebben. Oscar

deelde wat vooroordelen die over manieren en vormen die we soms bij ‘Pinksterchristenen’ zien waardoor

we kunnen denken ‘laat dan maar helemaal zitten’. Tegelijk willen we het héle leven als volgeling van Jezus
omarmen; van Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, hemelvaart en dus 66k Pinksteren! Maar de spannende
vraages altijd ‘wil ik het wel écht?’ Want wat betekent dat dan? Laten we kijken naar wat er gebeurde voor,
tijdens en na Pinksteren:

- Gehoorzaamheid. Jezus vroeg zijn discipelen te wachten (Lk 24). Dat duurde 10 dagen, zonder dat ze
precies wisten hoe of wat. Maar ze waren gehoorzaam. Wil ik dat?

- Eensgezindheid. Ze waren ‘eensgezind bijeen’ (Hand. 2). Met verschillende mensen, achtergronden,
misschien niet allemaal de beste vrienden. Maar er was een hoger doel, en dat maakte dat ze eensgezind
bijeen waren. Wil ik dat?

- Bovennatuurlijk. Een windvlaag, vuur... Een onbekend fenomeen, onverklaarbaar, een ingrijpen van God
in de natuurlijke wereld, even geen controle meer... Wil ik dat?

- Een taal om uit te reiken. Ze begonnen in verschillende talen/tongen te spreken waarmee ze andere
mensen van andere volken en talen bereikten. Sommigen reageerden, anderen begonnen hen juist te
bespotten. Een taal vinden om anderen te bereiken met het Goede Nieuws van Jezus, en dan misschien
wel bespot worden... Wil ik dat?

- Geleid worden. Later leren we dat ‘een ieder die door de Geest van God geleid wordt een kind van God
is’. Maar die Geest kan ons ook naar plekken leiden waar we misschien liever niet willen komen. De
woestijn in geleid worden... Wil ik dat?

Als we een klein beetje dieper graven naar de oorsprong van Pinksteren (zie bijlage) dan zien we dat de
oorsprong ligt rond het geven van de Wet aan het volk van Israél. De Joden vieren dat nu nog steeds met
‘Shavuot’. Het is één van de grote feesten die ze vieren, in Lev. 23:15-17, 22 lezen we daar iets meer over.
Ze worden opgedragen om van de eerstelingen uit de nieuwe tarweoogst te offeren, twee broden met
zuurdesem te bakken en als gave aan God op te heffen.

Zuurdesem is vaak een beeld van zonde. Opvallend dus dat God hier vraagt om een brood met zuurdesem!
Volgens de traditie nam de priester bij het vieren van Shavuot het brood, brak het en bracht het naar God;
door iets te zeggen als: “Dank U God, dat Uw ongezuurde leven bereid is één te worden met ons gezuurde
leven.” Vervolgens drenkte hij het in olie — wat symbolisch is voor de zalving van de Heilige Geest. Nadat hij
dat had gedaan, zei hij: “nu is de Pinksterdag volledig aangebroken”.

God vraagt aan jou en mij of we ons ‘hele wezen’ (met zonde en al) aan Hem willen toevertrouwen zodat Hij
ons met zijn Heilige Geest van binnenuit kan veranderen en we al deze bovenstaande dingen ook écht gaan
willen! “want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het Hem behaagt”.
(Fil. 2:13)

Verwerkingsvragen:

- Wat is jouw beeld van of ervaring met ‘vervuld worden met de Heilige Geest’?

- Hoe merk jij dat God ‘het willen en het handelen’ in jouw leven aan het veranderen is?
- Op welke gebieden van jouw leven zou je de Heilige Geest meer ruimte willen geven?
- Wat zijn blokkades om je meer en meer door de Heilige Geest te laten leiden?

- Bid voor en met elkaar



Bijlage 1: Enkele Joodse feesten

Naam Hebr. Maand Tekst Betekenis
Naam
Pasen/Goede Pesach 14 Nisan(Abib)  Ex. 12:14- Herdenkt Gods bevrijding van Israél
Vrijdag / Maart of Lev. 23:4-5 uit Egypte
April
Feest van de Hag 15-21 Ex. 12:15-20 | Herdenkt Gods haastige bevrijding
ongezuurde broden HaMatzot Nisan(Abib) / | Lev. 23:6-8 van Israél uit Egypte
Maart of April
Feest van de oogst | Reishit 16 Nisan(Abib) Ex. 23:16 Offers van de eerste van de oogst in
/ Maart of Lev. 23:9-14 | afwachting en toewijding van de
April volledige oogst die gaat komen.
Wekenfeest of Shavuot 6 Sivan/Mei  Lev. 23:15-21 | Offers worden gegeven als dank voor
Pinksteren of Juni Deut. 16:9-10 | de oogst en herdenken het geven

(Pentecost) of
Oogstfeest

van de wet



Bijlage 2: ‘Eternity in their hearts’

Een voorbeeld over hoe God allang bezig is met het ‘redden van de wereld’:
In het boek ‘Eternity in their hearts’ van Don Richardson staan een verhaal over het Karen-volk in
Birma (het huidige Myanmar in Zuidoost-Azi€). Waargebeurd verhaal...

In 1795 is er een Birit die de Karen bezoekt met een Birmese tolk. De Britse man loopt naar een
dorp van de Karen, en de Karen-mensen zien hem en rennen plotseling naar hem toe en beginnen
hem van dichtbij aan te raken en te inspecteren. Ze zijn erg opgewonden en lijken ergens naar op
Zoek te zijn.

Behoorlijk ongemakkelijk vraagt de Brit aan zijn Birmese tolk wat er aan de hand is.

De aanwezige oudere Karen vertelt deze Engelsman dat ze al eeuwen wachten, wachtend op hun
‘blanke broer’ die hen een boek brengt dat is geschreven door Y’'wa, de Oppergod, en dat hen
vertelt hoe ze Hem moeten volgen.

Blijkt, volgens de mondelinge overlevering die sinds het allereerste begin van de Karen-stam is
doorgegeven:

- Y’wa is een almachtige, alomtegenwoordige, liefdevolle, barmhartige, in alle opzichten
volmaakte Schepper die relaties met hen wil hebben als ze zich maar bekeren van hun zonden

- Y'wa creéerde een tuin aan het begin van de schepping met Thanai en Eeu, de eerste man en
vrouw, die de 'vrucht van de beproeving' aten van een verboden boom op aandringen van een
krachtig kwaadaardig wezen genaamd Mu-kaw-lee die het hen vertelde dat ze niet zouden
sterven en dat ze naar de hemel zouden opstijgen als ze maar van de vrucht zouden eten,

- ze hebben een morele wet die bijna identiek is aan de Noachitische wetten die te vinden zijn in
meerdere Joodse literatuur uit de Tweede Tempel (in feite de 7 geboden die Noach en de rest
van de wereld moesten volgen),

- ze wachten op hun Koning, die een enorme berg naar de aarde zal brengen, zodat de hele
wereld samen hun Koning kan aanbidden, en

- blanke buitenlanders kwamen en brachten de woorden van Y’wa die door verwaarlozing voor
hun voorouders verloren waren gegaan.
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