
Zondag 12 Mei – Ontvangen, Genieten en Gehoorzamen.  
We kunnen op drie verschillende manieren in contact staan met God. 
 
VRAGEN 
- Zie jij GOD vooral als Helper, Vriend of Meester?  
- Hoe zie jij God vooral niet?  
- Wat blokkeert of helpt jou om God te zien als Helper?  
- Wat blokkeert of helpt jou om God te zien als Vriend?  
- Wat blokkeert of helpt jou om God te zien als Meester? 
- Is er balans in jouw Godsbeeld / geloofsbeleving of is het eenzijdig?  
- Herken jij de woorden:’ Soms zijn er ook seizoen dat je een ander aspect van God leert kennen.’ 
- In welk gebied heb jij gehoorzaamheid moeten leren?  
- Zie jij jezelf als iemand van zout? Smaakmaker en impactmaker.  
 
ONDER 
Jezus is de Goede Helper. God voelt zich nergens te groot voor, Hij plaatst zich regelmatig onder ons om te 
helpen en te dienen. In het evangelie van Lukas hebben we gezien dat Jezus graag dient, helpt en geneest. 
In zijn goedheid helpt Jezus iedereen, ook de mensen die het niet verdienen. 
Vanuit liefde helpt Jezus mensen. Hij is de Barmhartige Samaritaan die wonden geneest, die olie geeft, die 
de zieke op de ezel helpt en betaald voor de Herberg. Jezus wast de voeten van Johannes maar ook van 
Thomas, Petrus en Judas. Hij is rondgegaan weldoende allen die overweldigd waren. De Zoon kwam om te 
dienen en Zichzelf te geven als losprijs van velen.  

 
NAAST 
Jezus is de Goede Vriend, die in liefde zijn armen om hem heen slaat. God is de God van samen en 
contact. Hij is een trouwe, toegewijd vriend. Hij heeft ons onvoorwaardelijk lief. Jezus zegt, ‘ jullie zijn mijn 
vrienden, jullie zijn mijn broers.’ Hij geeft vertrouwen. 
Jezus wil dat we genieten van onze familieleden en vriendschappen. Het is zijn verlangen op basis van 
liefdevol contact met ons om te gaan. In moeilijke en lastige situaties is Hij die vriend die dichtbij ons is. 
Hij zal ons niet afkeuren, afwijzen of veroordelen. We zijn veilig bij Hem. Hij kent ons en Hij wil dat we Hem 
kennen. Zelfs als Petrus het verpest is Jezus dichtbij. Op het strand, met een BBQ met vis en brood geeft 
Hij nieuwe beloftes aan zijn vriend Petrus. Hij is onze steun en toeverlaat. God is blij dat we onze talenten 
en kwaliteiten inzetten. We mogen intiem en vertrouwd contact met hem hebben.  

BOVEN 
Jezus is de goede Meester. Hij is de Leidsman, Leraar, Rabbi en Heer. Zijn naam is Heer de Heren, Koning 
der Koningen, Alpha en Omega. Jezus zit op de Troon. Elke knie zal buigen voor Hem. Demonen sidderen 
voor zijn naam. Is het voor Nederlanders niet lastig om te accepteren dat Jezus de Hoogste Autoriteit en 
Gezag figuur is? Jezus openbaart zich in Lukas als Degene die scherp is. Hij heeft een mening, Hij heeft 
opdrachten, Hij heeft instructies, Hij heeft richtlijnen, Hij vraagt dingen van ons.  
 
Slotsom : We zijn geroepen om Jezus te kennen als Helper, Vriend en Meester. Je kunt groeien van de ene 
omgangsvorm naar de andere omgangsvorm. Elk mens heeft een bepaalde voorkeur en behoefte. Er zijn 
ook seizoenen. Het is niet goed om een bepaalde omgangsvorm te blokkeren of te negeren.  
 
Grote groepen mensen reisden met Jezus mee. Jezus draaide Zich naar hen om en zei: Als je bij Mij komt, 
moet je meer van Mij houden dan van je vader en moeder, vrouw en kinderen, broers en zussen. Je moet 
zelfs meer van Mij houden dan van je eigen leven. Anders kun je niet mijn leerling zijn. Als je niet het kruis 
draagt en Mij volgt, kun je geen leerling van Mij zijn.  Als je een toren wil gaan bouwen, ga je toch eerst 
rustig uitrekenen wat het zal gaan kosten? Je moet toch weten of je het werk zal kunnen afmaken? Want 
stel dat je het werk niet kan afmaken nadat je het fundament hebt gelegd. Dan zal iedereen je uitlachen! 
Ze zullen zeggen: ‘Ha, die man begon te bouwen, maar hij kon het niet afmaken! En als een koning tegen 
een andere koning ten strijde trekt, zal hij eerst rustig bedenken of hij het met een leger van 10.000 man 



zal kunnen winnen van iemand die een leger van 20.000 man heeft. En als hij denkt dat hij niet zal kunnen 
winnen, stuurt hij boodschappers naar de andere koning als die nog ver weg is met zijn leger. En hij vraagt 
hem op welke voorwaarden hij vrede met hem kan sluiten. Zo kunnen jullie dus alleen maar mijn leerling 
zijn, als jullie alles wat jullie hebben, kunnen loslaten. Zout is iets goeds, maar als zout niet meer zout is, 
waarmee kun je het dan nog zout maken? Het is niet geschikt voor de akker en niet geschikt voor de 
mestkuil. Het wordt gewoon weggegooid. Als je oren hebt, moet je ook goed luisteren! Lk14:26-35 

 
 

 

 

 

1. JEZUS BOVEN ALLES 
Jezus geeft alles aan ons, en vraagt ook alles aan ons. Hij wil graag dat we Hem op nummer 1 zetten.  
Is Jezus belangrijker dan onze familie? We kennen verhalen van iemand die uit huis is gezet omdat zijn 
wereldse ouders het niet fijn vonden dat hij tot geloof gekomen is. In de vervolgde kerk zien we dat 
gelovigen soms echt moeten kiezen tussen Jezus en hun familie. Wil jij dingen doen die familie misschien 
lastig vinden? Wil jij je laten dopen ook al is je familie hier niet blij mee?  
 
Is Jezus belangrijker dan ons bezit? Is Hij waardevoller dan ons spullen? Jezus wil dat we ons niet laten 
leiden door geldzucht, hebzucht. Hij wil belangrijker dan bezit.  
 
Is Jezus belangrijker onze eigen ik? Of laten we ons leiden door ons ego, ambitie en geldingsdrang.  
Jezus belangrijker dan ons gevoel?  
 
 
2. WELOVERWOGEN 
Jezus wil dat we weloverwogen kiezen voor Hem. Niet vanuit manipulatie. Jezus wil ons er niet inluizen. 
Geen mooie praatjes. Hij gaat de drempel niet omlaag halen. Hij praat niet naar de mond. Hij is open en 
eerlijk aan ons. Hij vraagt toewijding en overgave aan ons. Hij weet dat  Hij veel van ons vraagt, en daarom 
is hij eerlijk en open over ons. Op 2 manieren verteld Jezus het verhaal. Denk er goed over na.  
De dopelingen vandaag hebben er goed over nagedacht.  
 
 
3. ZOUT 
Zout was kostbaar en belangrijk. Zout kwam uit de dode zee, maar was niet altijd 100% puur. Er zaten 
soms ook andere mineralen tussen. Zout moest goed gezuiverd worden anders had het geen smaak.  
Door een radicale toewijding aan Jezus te maken zal je puur zout zijn. Een smaakmaker. Iemand die 
verschil maakt. Impactvol zijn.  
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 


