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Samenvatting

Een brief van Jezus aan Zijn gemeente en binnen deze brief ‘boodschappen’ aan 7 
gemeente. De zeven gemeenten in Klein- Azie. 7 Boodschappen die we lezen in 
Openbaring 2 & 3. De Openbaring van Johannes. Het is eigenlijk “de openbaring van de 
opgestane en verheerlijkte Heer Jezus Christus áán Johannes”.


Openbaring geen routekaart is naar het einde van de wereld, maar een oproep tot 
discipelschap, eerst voor de originele lezers, de Christenen van de 7 gemeente in klein 
Azië, en daarna voor elke generatie christenen die het boek leest


Openbaring is ons niet gegeven om grip te krijgen op de eindtijd, maar opdat de 
grootheid van God grip krijgt op ons.


Deze brief is voor een specifieke groep mensen, die in een specifieke tijd en op een 
specifieke plaats leven. Namelijk 7 echt bestaande gemeente in Klein-Azië, het huidige 
Turkije. Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea. Er zijn drie 
verschillende doelgroepen. 


• Christenen in vervolging (Smyrna, Filadelfia)


• Christenen/kerken in tweestrijd (Efeze, Pergamum en Tyatira). Die veel vragen over “tot 
hoever kunnen en mogen we ons aanpassen aan het Romeinse Rijk”, Hoe radicaal 
moeten we zijn. Waar valse profeten waren aanwezig


• Christen in welvaart (Sardes en Laodicea) die niet bedreigd of vervolgt werden, geen 
conflict met buitenwereld hadden, geen offervlees issues. Ze profiteren van succes van 
Rome. Hun probleem zat veel meer in de zelfgenoegzaamheid, comfortabel voelen in de 
valse zekerheid van Rome.


Aan de gemeente in Efeze wordt een duidelijke boodschap gebracht. U hebt veel dingen 
verdragen, maar in de strijd voor de waarheid is de liefde voor God en voor elkaar 
verloren was gegaan. Hun kracht was nu hun zwakte geworden. Als de focus ligt op 
zuivere leer, maar zonder liefde, dan is er geen gemeenschap met God.


En dit is de opdracht die ze krijgen. “Bedenk, Breek en Doe..” (Openb. 2:5). Jezus zegt 
tegen ze. Jullie houden niet meer zo van Mij zoals jullie vroeger deden, Als je je van mij 
afkeert zal ik de zegen, en jullie licht (de lampenstandaard) wegnemen. Dit is Jezus 
"oproep" aan de gemeente: “Liefde is niet optioneel, liefde is essentieel”




Tegelijk geeft Jezus een belofte. “Wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in 
Gods paradijs staat (Openb. 2:7) In Genesis komen we deze boom al tegen in de 
schepping en in Openbaringen 22 komen we deze ook weer 3 keer tegen in de nieuwe 
schepping waarin God en de mens voor altijd in sjalom, in vrede zullen leven. De 
levensboom die voorziet in alles wat we nodig hebben.


Efeze stond bekend om de verering van de godin Artemis en zij werd voor het eerst 
vereerd bij een boom in Efeze en daarna pas in een grote tempel die voor haar gebouw 
was. Het centrum van de verering van de godin van vruchtbaarheid, de godin die leven 
voortbrengt begon bij een boom. Deze tempel had een tuin die het “paradijs” genoemd 
werd.  Hier wordt gebruikt van symboliek uit Efeze om de belofte van Jezus nog meer 
betekenis te geven.


Dit is wat Jezus hier mee zegt. Als jij overwint, mag je eten van Mijn boom, die echt leven 
geeft. Mijn boom die in het Paradijs stond, mijn tuin, en straks ook weer in de nieuwe 
hemel en nieuwe aarde staat. Mijn gemeente, jullie krijgen toegang tot de echte 
levensboom in Gods Paradijs.


Verwerkingsvragen:


1. Mag Jezus in het midden staan van alles wat we doen?


2. Waar ben jij je eerste liefde voor Jezus kwijt geraakt of gaan focussen op andere 
dingen?


“Bedenk, Breek en Doe..”


