


Leider is iemand die
verantwoordelijkheid pakt

Een leider is niet alleen een communicator, maar ook een 
doener. 

Jezus is ons voorbeeld : Hij nam verantwoordelijkheid. 

Jezus in actie
- Wonderen
- Vieze voeten

Een leider is een dienaar, een helper, een doener.



Een leider is een doener!

- Daden spreken luider dan woorden

- Leiding geven door het goede voorbeeld te geven

- We leren meer door wat we zien, dan wat we horen. 

- Door samen te doen : gelijkwaardigheid / togetherness

- Als je het zelf doet, kun je ook andere erop aanspreken!

- Voorbeeld : Oudsten OH * Gebed ( autoriteit ) 



Gevaar …. te weinig doen

- Ik ben nu in positie/status.. Dus hoef ik het niet te doen. 

- Zo druk met andere dingen – prioriteit - verantwoorderlijkheid

- Macht : Ik doe alleen leuke en belangrijke dingen. ( krenten ) 

- Jezelf goed praten ( zo moest ik ook ooit beginnen ) 

- Meer dan praten zijn dan een doener ( voeten in de klei ) 

-



Gevaar …. teveel doen

- Redderscomplex : Iemand moet het doen, dan doe ik het maar

- Ik ben de enige die het echt goed kan doen, volgens mijn norm

- Moeite met loslaten, delegeren, vertrouwen, vrijzetten

- Plafond vrees : straks kan hij het beter dan ik... controle

- Gaatjes dichtlopen - aanvullen/invullen - zandzak tillen

- Angst : mensen te overbelasten , te vragen, beroep te doen!



Balans...in energie. 

- Leiderschap : Het mag energie geven.. Je mag er blij van worden. 

- Het mag soms ook pittig / energie vragend zijn 

Wanneer de laatste keer dat je iets gedaan hebt als leider …
- Fantastisch energie ( goed om te doen )
- Mega energievretend ( goed om te doen )

- Geen slachtofferrol... hoe zwaarder, hoe geestelijker !? 
- Geen verwen-rol …. het moet vooral leuk en lol zijn. 

( microfoon en podium verslaafd) 

* Een leider is een dienaar... aan de missie...aan het Koninkrijk.



Leiders met ervaringskennis

- De beste leiders hebben ervaring in dat vakgebied.

- Aansturen … weet je waar je over praat? Voet in Klei kennis? 

- Teveel afstand … superioriteit gevoel

- Verhaal Dominee : 3-4 avonden in de week..bijbaan 3 
dagen...best veel, vermoeiend, zwaar ( andere kant bureau)

- Ervaringskennis : Empathie – Meeleven – Tact - Wijsheid



Alleen praten? Of gedaan?

- Voorbeeld van een vliegtuig ( ervaringskennis ) 
- Vlieguren ( Piloot YouTube ) 



Practice what your preach

- Doen wat je zegt
- Nakomen wat je hebt afgesproken. 
- Sorry zeggen of terugkomen als iets niet gelukt is. 

- Belofte maakt schuld
- Niet teveel beloven 
- Nee is ok. 
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