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Over de preek:

Spreker : |Tom Baksteen | Preekserie : |BrievenvanJezus |
Datum : |23Jun2024 | Titel preek : |EriSmyrnadedood |
Bijbelgedeeltes:

Opb2:8-11,20:12-15en21:4-8,Gal 2:20,Luk 9:23-26

Samenvatting preek:

De brief aanSmyrnais zwaarenhoopvol:Er is meernadedood!Opb2:8-11

Polycarpug69-156AD) kendeJohanneslie de brief naarSmyrnastuurde Hij wasleidervande gemeentenwerdzelf ter dood
verooreeldmwille vanJezusHij zei: “Als jij denktdatik zal zwerenop hetgelukvandekeizer,danweetje nietwie ik ben.
Hoor mij duidelijk: Ik beneenchristen!”.

Ooknuis erzwarevervolging- veelalin anderdanden Hoe moetenwij dezebrief nulezendan?

v8 aanhebrief. Niet "Dit zegtJezus..."maar'Dit zegtde Eersteen Laatste Die doodis geweesenweerlevendis geworden."
Waarom?2Jezuss voor henspecifiekHij die deeeuwigheidn Zijn handheeftendie zélf gedoodvasmaarweerleeft! De eerste
doodis nietheteinde!

Opb20en21 omschrijverhetverschiltussereerstedood(wat wij vaakgewoonde doodnoemenkendetweededood.De tweede
doodis wat er échttoe doet.Na de opstandingzanalle mensenzullenalleenzei die nietbij Jezushorenin depoelvanzwavelen
vuur gegooidworden,samemmetdedoodenhetdodenrijkzelf.

Wie overwint(trouw blijft tot heteinde)beérftde nieuwehemelenaarde!De tweededooddoethemniets!Dit is dehoop
Belangrijkomregelematige denkenaandedoodendit in eeuwigheidsperspectitd plaatsen:-> geeftgezondekijk oplijden,
beproevingrijkdom, engeeftfocusvoor hetnu.

v9-10Jezu<ZIET ons.Ook alsHij deellendenunognietoplost,ZIET hij jou. Hij is erbij enzegt:"Weesnietbang.Weestrouw
totin dedoodenje zult dekroonvanhetlevenontvangen.

Jezuzegttallozekerendatwij nietmoetenfocusserop "hier ennu" maarop deeeuwigheid.

--> Jebentarm?Nee,je beziteenschatin dehemel.Zalig zijn zij die treurenwantzij zullenvertroostworden.Wil je je levennu
behouden3ezult hetverliezen Wil je je levennu verliezen?ezult hetbehoudenWil je dewereldwinnen?Zinloosalsje ziel
schaddijdt. Schaanje je nuvoor hetevangeliedezusal zich schamervoorjou nadeopstanding(Lukas9:23-26)

Wij wordenniet metgevangenisf doodbedreigdmaarhoedanwél dit toete passen?-> Goedomgaarmetonze
mini-verdrukkingenHeb Jezusveelmeerlief danzelfsje familie. Laatjij je doorhentegenhoudenin GodgehoorzamenBereid
vriendente verliezenalsdatnodigis? Hoe neemje dagelijksje kruis op?Schaanje nietvoor hetevangelieop werk, ook alsdat
je je baankost, of op je verenigingof school.

In hoeverrewil je je eigenlevenbehouden®eld, huis,ambitie,statusyrije tijd?

Als wij betrouwbaaensterkzijn in hetkleine, kunnenwe groeienzodatook wij laterdekroonvanhetlevenontvangen.

Verwerkingsvragen:

- Watdoetdebrief aanSmyrnametjou, alsje dit leest?

- Waaromis Jezushier "de eersteenlaatste die doodis geweesenweerlevendis geworden'enniet "Way maker,miracle

worker,promisekeeperlight in thedarkness"?hoewelHij datookis)

- Waaromwordt er eenverschilaangeduidussende eerstedoodendetweededood?Welkevandie 2 heeftmeerimpact?Hoe

zoujij op eengoedemaniermetdeze2 soortendoodbezigwillen zijn?

- In Luk 9:23-26stelt Jezueisenaanwie Hemkanvolgen.Hoeverloocherjij jezelfendraagje dagelijksje kruis?Verliesjij je
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	Naam: Tom Baksteen
	Telefoon: 23 Jun 2024
	Email: Brieven van Jezus
	Iban: Er iSmyrna de dood
	bijbelgedeeltes: Opb 2:8-11, 20:12-15 en 21:4-8, Gal 2:20, Luk 9:23-26
	samenvatting preek: De brief aan Smyrna is zwaar en hoopvol: Er is meer na de dood! Opb 2:8-11
Polycarpus (69-156 AD) kende Johannes die de brief naar Smyrna stuurde. Hij was leider van de gemeente en werd zelf ter dood verooreeld omwille van Jezus. Hij zei: “Als jij denkt dat ik zal zweren op het geluk van de keizer, dan weet je niet wie ik ben. Hoor mij duidelijk: Ik ben een christen!”.
Ook nu is er zware vervolging - veelal in andere landen. Hoe moeten wij deze brief nu lezen dan?

v8 aanhef brief. Niet "Dit zegt Jezus...", maar "Dit zegt de Eerste en Laatste, Die dood is geweest en weer levend is geworden." Waarom? Jezus is voor hen specifiek Hij die de eeuwigheid in Zijn hand heeft en die zélf gedood was maar weer leeft! De eerste dood is niet het einde!
Opb 20 en 21 omschrijven het verschil tussen eerste dood (wat wij vaak gewoon de dood noemen) en de tweede dood. De tweede dood is wat er écht toe doet. Na de opstanding van alle mensen, zullen alleen zei die niet bij Jezus horen in de poel van zwavel en vuur gegooid worden, samen met de dood en het dodenrijk zelf.
Wie overwint (trouw blijft tot het einde) beërft de nieuwe hemel en aarde! De tweede dood doet hem niets! Dit is de hoop
Belangrijk om regelematig te denken aan de dood en dit in eeuwigheidsperspectief te plaatsen. --> geeft gezonde kijk op lijden, beproeving, rijkdom, en geeft focus voor het nu.

v9-10 Jezus ZIET ons. Ook als Hij de ellende nu nog niet oplost, ZIET hij jou. Hij is erbij en zegt: "Wees niet bang. Wees trouw tot in de dood en je zult de kroon van het leven ontvangen.
Jezus zegt talloze keren dat wij niet moeten focussen op "hier en nu" maar op de eeuwigheid. 
--> Je bent arm? Nee, je bezit een schat in de hemel. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Wil je je leven nu behouden? Je zult het verliezen. Wil je je leven nu verliezen? Je zult het behouden. Wil je de wereld winnen? Zinloos als je ziel schade lijdt. Schaam je je nu voor het evangelie? Jezus zal zich schamen voor jou na de opstanding. (Lukas 9:23-26)

Wij worden niet met gevangenis of dood bedreigd, maar hoe dan wél dit toe te passen? --> Goed omgaan met onze mini-verdrukkingen. Heb Jezus veel meer lief dan zelfs je familie. Laat jij je door hen tegen houden in God gehoorzamen? Bereid vrienden te verliezen als dat nodig is? Hoe neem je dagelijks je kruis op? Schaam je niet voor het evangelie op werk, ook als dat je je baan kost, of op je vereniging of school.
In hoeverre wil je je eigen leven behouden? Geld, huis, ambitie, status, vrije tijd?
Als wij betrouwbaar en sterk zijn in het kleine, kunnen we groeien zodat ook wij later de kroon van het leven ontvangen.
	bijbelgedeeltes 2: - Wat doet de brief aan Smyrna met jou, als je dit leest?
- Waarom is Jezus hier "de eerste en laatste, die dood is geweest en weer levend is geworden" en niet "Way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness"? (hoewel Hij dat óók is)
- Waarom wordt er een verschil aangeduid tussen de eerste dood en de tweede dood? Welke van die 2 heeft meer impact? Hoe zou jij op een goede manier met deze 2 soorten dood bezig willen zijn?
- In Luk 9:23-26 stelt Jezus eisen aan wie Hem kan volgen. Hoe verloochen jij jezelf en draag je dagelijks je kruis? Verlies jij je leven omwille van Hem? Schaam je je wel eens voor Jezus en Zijn woorden?


