Groeien in geestelijke rijkdom

Laodicea, een zeer rijke stad met luxe en welvaart. Ze waren bekend vanwege de dure
kledingindustrie (linnen), opleiding van artsen, laboratorium met ogenzalf. Als je daar
woonde was je iemand met imago en status. Ze hadden 1 zwak punt, geen eigen
waterbron. In belangrijke levensbehoefte waren ze afhankelijk van twee andere steden.
Hierapolis (warm water) Kolosse (koud water) maar voordat het in Laodicea kwam was
het lauw, vies en smerig geworden.

Laodicea : Een stad met pluspunten! Geen dwalingen, geen ruzie, geen lzebel, geen
armoede maar wel eenheid, harmonie en gezelligheid. In eigen ogen hadden ze het ook
goed voor elkaar.

Vanuit liefde is Jezus scherp, corrigerend en waarschuwend. Jezus is niet onverschillig,
zwak of slap. Jezus is vol passie en daarom legt Hij de vinger op de zere plek. Vanuit
bewogenheid is Hij vlijmscherp omdat Hij het beste wil. Hij wil een heilige, zuivere en
krachtige kerk en daarom durft Hij te corrigeren.

Is Jezus misselijk van de kerk? We denken bij lauwheid vaak aan twijfel. Maakt twijfel
Jezus misselijk? Ik denk het niet. Hij is een Hogepriester die met ons meevoelt. Jezus die
ons ongeloof te hulp komt. Jezus bewogenheid bij Tomas en de Emmausgangers.

We hebben soms momenten van lauwheid. Ik wel, momenten dat je iets minder zin hebt
om te bidden, bijbel te lezen, te evangeliseren, etc. Ik denk dat het mag, menselijk, als je
er maar niet onnodig in blijft hangen. Lauwheid komt vaak door teleurstelling, verwarring
of druk bent met andere dingen.

Eris een verschil tussen lauwheid en twijfel.

Wat maakt Jezus misselijk? Ik denk de arrogantie, zelfbedrog en huichelarij van deze
kerk. In de hele Bijbel zien we dat God grote moete heeft met trots, zelfbedrog en
schijnheiligheid. Deze mensen denken dat ze geweldig zijn, voelen zich superior, maar
misleiden zichzelf.

Ze hebben geen eigen bron, ze hebben geen diepgaande persoonlijke relatie met Jezus.
Te zijn ongezond afhankelijke van anderen bronnen. Ik geloof in inspiratie, mentorschap
en vriendschappen tot inspiratie, maar niet in ongezonde afhankelijkheid. Gevaar is dat
je veel bezig bent met christelijke kennis en niet met Christus zelf. Denk niet dat je een
geweldige christen bent door je te voeden met externe kennis zonder zelf God te
kennen.

Een zijstap : In Hebreeuws is man, ook een bron. Hij is een voorziener, een
inspiratiebron voor het gezin. Een voorbeeld om familieleden mee te nemen naar God.
Om aan te moedigen om met Jezus te leven. Ben jij als man/vader een inspirator in je
gezin? Family First, Church Second. Het kan periodes heel goed samen gaan. Maar
soms kan het teveel zijn. En dan is het zo goed om voor je huwelijk/gezin te kiezen. Kies
ervoor!




De gemeente is heel trotst. Ze vinden zichzelf zeer goed. Beter en superior dan anderen.
Trots =k ben 100% goed, ik maak geen fouten, ik ben volkomen, ik heb geen tekort.
Nederigheid = Ik ben in proces, aan het leren, groeiende, ik maak fouten, sorry.

Oudsten : De kracht van sorry zeggen. Dit was niet handig, niet slim, niet goed. Mijn
karakter zat me eventjes in de weg. Sorry zeggen is zo krachtig, zo goed, brengt eenheid.
Dankbaar voor alle jaren van oudsten. Cultuur van sorry, leiders met elkaar onvolmaakt.
Mensen die sorry kunnen en durven zeggen zijn echt te vertrouwen.

De kerk was rijk. Een dikke geldbuidel. Soms is het een teken van Gods gunst en zegen.
Ja, soms bewijs van Gods gunst en leven in een kerk. Maar niet altijd. Deze rijke kerk was
leeg, naakt en arm aldus Jezus. Vervolgde kerk in China/Korea, geen geld maar wel Gods
leven, puurheid en reinheid. Het verhaal van buitenkant en binnenkant.

Ga groeien in geestelijke rijkdom.
Het niet is niet verdienen bij God of op eigen wilskracht het voor elkaar zien te krijgen.
Hetis wel actief zijn, juiste dingen doen, goede keuzes maken.
Ook openheid en eerlijk bij de juiste mensen. Jezus raad, Gods grote advies voor jou en
mij:
Persoonlijke openbaringen lets geweldigs van Gods hart ontdekken.
Voorbeeld 1 : Jezus werkt altijd vanuit ontspanning.
Voorbeeld 2 : Jezus heeft twijfelaars diep lief.
Laat Hem tot je hart spreken.
Welke diepe openbaring van Jezus draag jij met je
mee, en daar wil je voor leven en zelfs sterven?

Witte kleren Nederigheid, zuiverheid en bescheiden.
Geen opsmuk, geen poespas, geen show
Net als Jezus wandelen: puur, authentiek.

Ogenzelf Goed zien in de geestelijke wereld.
Goed beeld op jezelf krijgen.
Pijnlijk eerlijk worden met je eigen ik.
Zegen : Jezelf eerlijk onder ogen te zien.
VRAGEN

- Opwelke wijze breng jij je vragen en twijfels bij God, wie helpt je erbij?

- Jezus corrigeert vanuit liefde en passie. Kun je een persoonlijk voorbeeld geven.
- Wat zorgt er bij jou voor dat je soms last hebt van lauwheid?

- Watzijnvoor jou kenmerken van trots, en wat van nederigheid?

- Wie helptjou om pijnlijk eerlijk met mezelf te zijn?

- Is ereen balans tussen mijn familieleven en mijn kerk/bediening/werk?

- Isfinanciéle voorspoed voor jou een teken van Gods gunst of juist niet? Leg uit.
- Watis de laatste openbaring die je van Jezus hebt gehad?



