
Serie: Het gezin van Jezus 
Preek: Een kind van je vader 

Galaten 4: 4-7


Toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpenen aan de 
wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zouden worden. En 
omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn Zoon gegeven, die ‘ABBA Vader” 
roept. U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u 
erfgenamen, door de wil van God. 


De jouw bestemming is; zijn kind zijn!  
En Hem ABBA Vader noemen. 


ABBA (betekent Vader) wordt beschreven om- persoonlijke relatie met God te benoemen. Hij is 
geen Vader op afstand, hij wil zich persoonlijk laten kennen aan jou. 


Hij wil niets liever dan een persoonlijke relatie met ons. 


Wat betekent het dat God onze Vader is? 

Wij zijn geschapen voor relatie met Hem. Zijn hele originele plan waarom hij ons als mensen 
geschapen heeft, is vanuit een verlangen om ons uit te nodigen voor relatie. Hij wil dat wij hem 
persoonlijk kennen als ABBA, onze Vader. 


God IS Liefde & Hij IS relatie  
God was er al, Vader-Zoon-Geest voordat Hij iets geschapen had, hij heeft relatie en liefde niet 
bedacht. Hij IS het. 

• God is altijd drie personen in één geweest, elke persoon heeft altijd van de andere twee 

gehouden en hen gediend. 

• In zichzelf laat God hiermee liefde, community, fellowship en onzelfzuchtigheid zien. 

• Dat is dus niet iets wat Hij doet, maar wie Hij is. 


Het kennen van de Vader

• De Vader kennen geeft een diep gevoel van totale veiligheid en zekerheid. 


• De Vader kennen geeft je vertrouwen, gerustheid dat niets en niemand jou kan roven uit Zijn 
hand.


• Dat is waar God wil dat we zijn: veilig in de armen van de Vader. Het maakt niet uit wat voor 
stormen er razen. 


• De Vader leren kennen en Jezus zijn waarheid horen, creërt een diep vertrouwen en zekerheid is 
dat we erkennen dat HIJ en niet wij de controle hoeven hebben. Wij mogen kind zijn, bij de 
Vader. 


• Gods liefde en waarheid is groter dan jouw omstandigheden. 


	  

Wat zegt dit over ons?  
Erfgenaam zijn zegt iets over je identiteit en autoriteit


Romeinen 5:16 & 17

En er is nóg een verschil tussen het Geschenk van God en de ongehoorzaamheid van die ene 
mens (adam). Door de ongehoorzaamheid van één mens kwam Gods straf over alle mensen. 
Maar door het Geschenk van God kwam er vergeving voor alle slechte daden van de mensen. De 
mensen werden vrijgesproken van hun schuld. 

Door de ongehoorzaamheid van één mens (Adam) is de dood als een koning gaan heersen. Maar 
door Gods Geschenk is er iets veel groters gebeurd: de mensen die Gods Geschenk aannemen, 



zullen door die ene Mens (Jezus) vrij zijn van schuld en dood. Door Jezus Christus zullen ze als 
koningen heersen in het leven. 

In Christus hebben we deel aan al Gods beloften! 

Door Christus ontvangen we eeuwig leven, omdat we opnieuw geboren zijn


Je bent zijn kind;  je identiteit is een zoon & dochter van HEM  

In Christus vinden we onze echte indentiteit. 


• Het gaat over onze verbondenheid met Jezus en zijn verbondenheid met ons.  
In christus zijn, betekent eigenlijk dat je met Hem een eenheid vormt. 


Kolossenzen 2:6 
Nu jullie Jezus Christus als Heer hebben aangenomen, moeten jullie ook in Hem leven. Net zoals 
een boom met zijn wortels stevig in de grond staat, zo moeten jullie stevig in Hem geworteld staan. 
Dan zullen jullie in Hem opgebouwd worden. En jullie zullen stevig blijven staan in het geloof dat 
we jullie geleerd hebben.

• Wat zegt Jezus over wie jij bent? 


• Aan zijn voeten vind je het echte antwoord op de vraag wie ben ik


• De waarheid heeft een naam, Jezus. Die waarheid van Jezus stijgt uit boven jouw 
omstandigheden, je werkelijkheid van dit moment. En boven wat je bent gaan geloven. De 
waarheid van Jezus, is wat je mag laten groeien in je denken. 


Geen slaaf, maar een kind en erfgenaam, 

Galaten 4:7


U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen, 
door de wil van God. 


Joh 14: 18 Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. 


Dit zegt iets over je positie die je mag innemen, je bent een erfgenaam. Een zoon en dochter. 
Geen slaaf & en geen wees. Je hebt EEN VADER


In Adam (het hart van een wees/slaaf) of in Christus is een totale verandering van mindset. 
Denken en handelen vanuit het perspectief dat je een Vader in de hemel hebt die voor je zorgt, 
maakt alles totaal anders. 


Door de keuze van Adam & Eva in de tuin van Eden, gingen ze van eeuwig leven naar een leven 
met zonde & dood. De verleiding van Satan, die er voor koos om Vaderloos te zijn, gaf hen het 
hart van een wees. 


• Een wees heeft geen vader, kent zijn ware identiteit niet, heeft geen gezin en is geen 
erfgenaam. 


Hoe is het hart van een wees soms nog zichtbaar in ons? 

Hart van een wees Hart van een zoon & dochter 

Onafhankelijk - zelf voorzien in wat je nodig hebt Afhankeljk-vertrouwen dat God voorziet 

Denken vanuit schaarste  Denken vanuit overvloed 

Onzeker-geen rust Rust en vrede

Jezelf afwijzen, omdat je vergelijkt met anderen Jezelf zien, vanuit hoe God jou ziet

Kijken naar anderen vanuit competitie Genieten van het succes van anderen



Vragen om over door te praten: 


• Waar sta ik als zoon & dochter? 


• Wat geloof ik daadwerkelijk over wie ik ben? 


• Wat geloof ik over mijn Vader? En hoe is dat zichtbaar in mijn handelen?


• Waar herken ik het hart van een wees nog in mijn eigen denken of handelen? 



