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Bijbelgedeeltes: 
Richt. 6:1-16, 2 Kor. 5:17, 


Samenvatting preek 
We lazen het begin van het verhaal van Gideon. In een tijd dat het volk slecht deed in de ogen van de Heer 
werd het land kaalgeplunderd door de vijand. In die tijd kwam de Engel van de Heer bij Gideon. 

Wat leren we over Gideon? 
- Slachtoffer van Midjanieten, Amelekieten en andere volken

- Zijn land werd kaalgeplukt en leeggeroofd

- Hij voelt zich vergeten door God

- Hij is bang, verstopt zich in de wijnpers, zodat hij niet gezien wordt

- Hij is de jongste van de familie

- Zijn familie is de armste van het hele geslacht 


En dat is waar de Engel van de Heer hem opzoekt. En zijn identiteit aanspreekt. Dappere krijgsman!

Dat is wie je bent! 

En net als met de verhalen die Jezus vertelde, is het lezen van dit verhaal niet alleen maar ‘ter 
kennisgeving’. ‘Meer weten over de bijbel’. Maar een uitnodiging. Waar ben jij in dit verhaal?

En als we het zo lezen dan zullen velen van ons zich best herkennen in Gideon. 


Wat herkennen we van onszelf in Gideon? 
- Slachtoffer van omstandigheden, familie, ervaringen en gebeurtenissen?

- Het leven is niet gelopen zoals je had verwacht of zoals ze hadden beloofd

- Je voelt je vergeten door God. Waar bent U nou?

- Verstoppen om niet gezien te worden

- Anderen zijn altijd wel ergens beter in dan jij

- Als ze er achter komen wie ik eigenlijk echt ben…

Zelfs voor ons als christenen, als kinderen van God, is dit vaak een manier van denken die we hebben 
geleerd. Terwijl alles veranderd als we ín Christus zijn! “Daarom ook is iemand die één met Christus is, een 
nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.” 


De volheid van God woont in Jezus. Onze identiteit als gelovige is geworteld in wie Jezus is en wat Hij voor 
ons heeft gedaan. En wij zijn in Hem en vinden onze compleetheid in Hem.


Verwerkingsvragen: 
- Herken jij je ergens in het verhaal van Gideon? Waarom?

- Lees de bijlage door (Lijst met bijbelteksten ‘Wie ben ik in Christus’)

- Welke tekst spreekt je het meest aan? Of is juist lastig of prikkelend? 

- Wat wil God specifiek tegen jóu zeggen? 

- Bid voor en met elkaar
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Wie ben je in Christus? 
• Je bent een nieuwe schepping - 2 Korintiërs 5:17

• Je bent compleet in Hem - Colossenzen 2:10

• Je bent Gods meesterwerk - Efeziërs 2:10

• Je bent een kind van God - 1 Johannes 3:1 en Johannes 1:12

• Je bent rechtvaardig - 2 Korintiërs 5:21 en Romeinen 5:19

• Je bent zeer geliefd door God - Kolossenzen 3:12 en 1 Johannes 3:1

• Je bent vergeven van al je zonden - Efeziërs 1:7, Kolossenzen 2:13, 1 Johannes 1:9

• Je bent geaccepteerd in Hem - Efeziërs 1:6

• Je bent verlost van de vloek van de wet - Galaten 3:13-14

• Je bent gezegend - Galaten 3:9 en Efeziërs 1:3

• Je bent gekozen - 1 Thessalonicenzen 1:4 en Efeziërs 1:4

• Je bent geroepen - 2 Timotheüs 1:9

• Je bent meer dan een overwinnaar - Romeinen 8:37

• Je bent de tempel van de Heilige Geest - 1 Korintiërs 6:19

• Je bent geheiligd - 1 Korintiërs 1:2

• Je bent bezig om veranderd te worden naar Zijn beeld - 2 Korintiërs 3:18

• Je bent vrijgezet - Johannes 8:32 

• Je bent genezen door Zijn wonden - 1 Petrus 2:24

• Je bent vrij van veroordeling - Romeinen 8:1

• Je bent een burger van de hemel - Filippenzen 3:20

• Je bent vrij van de wet van zonde en dood - Romeinen 8:2

• Je bent een ambassadeur voor Christus - 2 Korintiërs 5:20

• Je bent verzoend met God - 2 Korintiërs 5:18 en Romeinen 5:10

• Je bent mede-erfgenamen met Christus - Romeinen 8:17

• Je bent onder genade - Romeinen 6:14 (niet 6:15)

• Je bent dood voor de zonde - Romeinen 6:2

• Je leeft met Christus - Efeziërs 2:5

• Je bent een slaaf van de gerechtigheid - Romeinen 6:18

• Je bent gezeten met Christus - Efeziërs 2:6

• Je bent het licht - Efeziërs 5:8 en Mattheüs 5:14

• Je bent het zout van de aarde - Mattheüs 5:13

• Je bent één met Christus - Johannes 17:21 en 1 Johannes 4:17

• Je bent sterk in de Heer - Efeziërs 6:10

• Je bent versterkt met alle kracht - Kolossenzen 1:11

• Je kunt alles - Filippenzen 4:13

• Je bent overwinnaar - Openbaring 12:11

• Je bent in alle opzichten verrijkt - 1 Korintiërs 1:5

• Je bent nooit alleen - Hebreeën 13:5

• Je bent eigendom van God - 1 Korintiërs 6:20

• Jullie zijn ijverig voor goede werken - Titus 2:14

• Jullie zijn priesters en koningen - 1 Petrus 2:9 en Openbaring 1:6

• Jullie zijn verzegeld door de Geest - Efeziërs 1:13

• Jullie staan onder Gods training en liefdevolle discipline - Hebreeën 12:4-13 en Titus 2:11-12

• Jullie zijn Gods bezit - Efeziërs 1:14

• Jullie zijn gekocht met een hoge prijs - 1 Korintiërs 6:20 en 1 Petrus 1:19

• Jullie zijn kinderen van God - Johannes 1:12,13, Galaten 4:6,7, 1 Johannes 3:1




Wat heb je in Christus? 
• De rechtvaardigheid van God - Romeinen 5:21, 2 Korintiërs 5:21, Filippenzen 3:9

• De genade van God - 1 Timotheüs 1:14

• De liefde van God - Romeinen 5:5, Romeinen 8:38-39, 1 Timotheüs 1:14

• De aanvaarding van God - Efeziërs 1:6, Romeinen 15:7

• De vergeving van God - Efeziërs 1:7, Kolossenzen 1:14, Romeinen 3:24

• De verlossing - Efeziërs 1:7, 1 Korintiërs 1:30

• Heiligheid/heiliging - 1 Korintiërs 1:2

• De vrede van God - Efeziërs 2:14, Kolossenzen 3:15, Filippenzen 4:6-7

• Vrede met God - Romeinen 5:1, Jesaja 53:5, Efeziërs 2:14

• Alle voorziening van God - Filippenzen 2:13

• Alle zegeningen - Efeziërs 1:3, Romeinen 8:32

• Alle spraak - 1 Korintiërs 1:5

• Alle kennis en wijsheid - 1 Korintiërs 1:5, Kolossenzen 2:3

• De waarheid van God - Efeziërs 4:21

• Onze hoop - Kolossenzen 1:27, 1 Petrus 1:3, Hebreeën 6:19

• De kracht van God - 1 Korintiërs 1:24

• De goedkeuring/kwalificatie voor al Gods beloften - 2 Korintiërs 1:20, Kolossenzen 1:12

• De aanwezigheid van God - Efeziërs 2:22, Mattheüs 1:23

• De wil van God - 1 Thessalonicenzen 5:17, Efeziërs 3:11, 1 Johannes 5:14

• De gave van God - 2 Korintiërs 9:15, Johannes 4:10, Jesaja 9:6 (Jezus als gave)

• Alles wat goed is - Filemon 1:6

• De wet van de Geest van het leven - Romeinen 8:2

• Het recht om een kind van God te zijn - Galaten 3:26, Efeziërs 1:5, Johannes 1:12

• Een schat van allesovertreffende kracht - 2 Korintiërs 4:7

• Alles wat we nodig hebben voor een godvruchtig leven - 2 Petrus 1:3

• Gods zeer grote en kostbare beloften - 2 Petrus 1:4

• Gods nabijheid door het bloed van Jezus - Efeziërs 2:13

• Een rotsvast fundament - 1 Korintiërs 3:11, Efeziërs 2:20

• Een eeuwige erfenis - Efeziërs 1:11

• Een toegang tot Gods genade en aanwezigheid - Efeziërs 3:12, Romeinen 5:1-2

• Vrijheid - Galaten 5:1, Efeziërs 3:12, Galaten 2:4

• Een thuis in de hemel - Johannes 14:2-3 (niet alleen vers 3)

• Een beter land en stad voorbereid door God - Hebreeën 11:16

• Degene die groter is dan Satan - 1 Johannes 4:4

• Toegang tot de Vader - Efeziërs 2:18

• De overwinning door Jezus Christus - 1 Korintiërs 15:57 
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