


U ontmoet ons soms zo onverwachts 
Als ongrijpbaar vuur dat in ons brandt 

Vul ons hart en open ons verstand 
Heilig God die ons verrast 

U verwelkomt ons in uw geheim 
Leidt ons rond op onbekend terrein 

Toon Uzelf en laat uw diepste wezen zien 
(Refr.) 

Geest van leven  
Toon ons meer en meer van U 

En vervul ons 
Zoals U alleen dat kunt 

Geest van waarheid,  
Maak nu onze harten nieuw 

Kom, verras ons,  
Kom, verras ons 
Met meer van U

U ontmoet ons soms zo ongemerkt 
In ons wachten bent U aan het werk 

En wij durven U te vragen, Heer 
Openbaar Uzelf steeds meer 

U verwelkomt ons in uw domein 
Om in Uw aanwezigheid te zijn 

Om Uw macht en majesteit opnieuw te zien 
(Refr.) 

U verwelkomt ons in uw geheim 
Leidt ons rond op onbekend terrein 

Toon Uzelf en laat uw diepste wezen zien 

U verwelkomt ons in uw domein 
Om in Uw aanwezigheid te zijn 

Om Uw macht en majesteit opnieuw te zien



Vanavond: 
• Introductie 
• Wat staat er in de Bijbel? 
• Pauze 
• Vervolg 
• Afsluiting 



Introductie: 
• Stel jezelf even voor? 
• Wat is jouw ervaring met dit 

onderwerp? 
• Wat hoop of verwacht je van 

vanavond?



Wat staat er in de Bijbel? 
• Het geven van de Wet 
• Wat zei Jezus Zelf? 
• Pinksteren 
• Handelingen 
• Brieven in het Nieuwe Testament



Het geven van de wet 
• Shavuot (Lev. 23) 
• Exodus 19:16 
• 50 dagen (pentecost) na Uittocht 
• Donder (kolot) = stemmen? 
• Alle talen? 
• Vuur 
• Verbond, wet (steen, hart)



Verbond 
• Jer. 31:33 Maar dit is het verbond dat Ik in de toekomst met Israël zal sluiten –

 spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart 
schrijven. Dan zal Ik hun God zijn en zij mijn volk. 34 Men zal elkaar niet meer 
hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER kennen,” want iedereen, 
van groot tot klein, kent Mij dan al – spreekt de HEER. Ik zal hun zonden 
vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. 

• Vgl. Joh. 14: 26 - Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest, die de Vader jullie in 
mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen 
wat Ik tegen jullie gezegd heb. 

• Vgl. 1 Joh. 2:27 - Wat uzelf betreft: de zalving die u van Hem ontvangen hebt is 
blijvend, u hebt geen leraar nodig. Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder 
bedrog. Blijf daarom in Hem, zoals zijn zalving u geleerd heeft.



Wat zei Jezus Zelf? 
• Markus 16:14-18 
• 14 Ten slotte verscheen Hij aan de elf leerlingen terwijl ze aanlagen voor de 

maaltijd, en Hij verweet hun hun ongeloof en halsstarrigheid, omdat ze geen 
geloof hadden geschonken aan degenen die Hem hadden gezien nadat Hij uit de 
dood was opgewekt. 15 En Hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en 
verkondig het goede nieuws aan alle schepselen. 16 Wie gelooft en gedoopt is 
zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. 17 Het geloof 
zal gepaard gaan met de volgende tekenen: zij die geloven zullen in mijn naam 
demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, 18 met hun handen 
zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hen niet 
deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.’



Pinksteren 
• Handelingen 1:4-8 
• 4 Terwijl Hij met hen at, gaf Hij hun deze opdracht: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, 

maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van Mij 
hebben gehoord. 5 Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie 
gedoopt met de heilige Geest.’ 6 Zij die daar bijeen waren, vroegen Hem: ‘Heer, 
gaat U dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’ 7 Hij 
antwoordde: ‘Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft 
vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen 
plaatsvinden. 8 Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht 
ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan 
de uiteinden van de aarde.’



Pinksteren 
• Handelingen 2:1-8 
• 1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 

Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het 
huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort 
vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen 
neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide 
toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. 

• 5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder 
volk op aarde. 6 Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten 
geheel in verwarring doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7 
Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal 
Galileeërs die daar spreken? 8 Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze 
eigen moedertaal horen?



Handelingen 
• Handelingen 10:44-48 (Cornelius) 
• 44 Terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de heilige Geest neer op 

iedereen die naar zijn toespraak luisterde. 45 De Joodse gelovigen die met 
Petrus waren meegekomen, zagen vol verbazing dat ook niet-Joden het geschenk 
van de heilige Geest ontvingen, 46 want ze hoorden hen in klanktaal spreken en God 
prijzen. Toen merkte Petrus op: 47 ‘Wie kan nu nog weigeren deze mensen met 
water te dopen, nu ze net als wij de heilige Geest hebben ontvangen?’ 48 En hij 
gaf opdracht hen te dopen in de naam van Jezus Christus.



Handelingen 
• Handelingen 19:1-6 
• 1 Terwijl Apollos in Korinte verbleef, kwam Paulus na zijn reis door het 

binnenland in Efeze aan. Hij ontmoette daar enkele leerlingen, 2 aan wie hij 
vroeg: ‘Hebben jullie de heilige Geest ontvangen toen jullie tot geloof kwamen?’ 
Ze antwoordden: ‘Nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een 
heilige Geest.’ 3 Hij vroeg: ‘Hoe zijn jullie dan gedoopt?’ ‘Met de doop van 
Johannes,’ antwoordden ze. 4 Daarop zei Paulus: ‘Johannes doopte de mensen 
die tot inkeer kwamen en zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na 
hem kwam, in Jezus.’ 5 Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de 
naam van de Heer Jezus, 6 en toen Paulus hun de handen had opgelegd daalde de 
heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profeteerden.



Brieven van Paulus 
• 1 Kor. 12:4-11 
• 4 Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; 5 er zijn verschillende 

dienende taken, maar er is één Heer; 6 er zijn verschillende uitingen van 
bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen 
teweegbrengt. 7 In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de 
gemeente. 8 Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid 
geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; 9 de 
een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen; 
10 en weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om 
te beoordelen of een profetie van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te 
spreken of om klanktaal uit te leggen.  
11 Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan 
iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals Hij wil.



Brieven van Paulus 
• 1 Kor. 12:27-30 
• 27 Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van 

uit. 28 God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven: ten 
eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan leraren. Dan is 
er het vermogen om wonderen te verrichten, de gave om te genezen en het 
vermogen om bijstand te verlenen, leiding te geven of in klanktaal te spreken. 29 
Is iedereen soms een apostel? Of een profeet? Is iedereen een leraar? Kan 
iedereen wonderen verrichten? 30 Of kan iedereen genezen? Kan iedereen in 
klanktaal spreken en kan iedereen die uitleggen?



Brieven van Paulus 
• 1 Kor. 12:27-30 
• 27 Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van 

uit. 28 God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven: ten 
eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan leraren. Dan is 
er het vermogen om wonderen te verrichten, de gave om te genezen en het 
vermogen om bijstand te verlenen, leiding te geven of in klanktaal te spreken. 29 
Is iedereen soms een apostel? Of een profeet? Is iedereen een leraar? Kan 
iedereen wonderen verrichten? 30 Of kan iedereen genezen? Kan iedereen in 
klanktaal spreken en kan iedereen die uitleggen? 31 Richt u op de hoogste gaven. 
Maar eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is.



Brieven van Paulus 
• 1 Kor. 13:1 
• 1 Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, 

ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cimbaal.



Brieven van Paulus 
• 1 Kor. 14:1-6 
• 1 Jaag de liefde na en richt u op de gaven van de Geest, vooral op die van de 

profetie. 2 Iemand die in klanktaal spreekt, spreekt niet tot mensen maar alleen tot 
God. Niemand kan hem verstaan, want door toedoen van de Geest spreekt hij 
geheimtaal. 3 Maar iemand die profeteert spreekt tot mensen, en wat hij zegt is 
opbouwend, troostend en bemoedigend. 4 Wat iemand in klanktaal zegt is alleen 
opbouwend voor hemzelf; de woorden van iemand die profeteert, zijn 
opbouwend voor de gemeente. 5 Ik zou willen dat u allen in klanktaal kon spreken, 
maar ik wil nog liever dat u profeteert. Iemand die profeteert is nuttiger dan 
iemand die in klanktaal spreekt, tenzij hij uitlegt wat hij zegt, zodat het 
opbouwend is voor de gemeente. 6 Broeders en zusters, welk nut zou ik voor u 
hebben als ik bij u in klanktaal zou spreken en me niet tegelijkertijd tot u zou 
richten met een openbaring, met kennis, met een profetie of met onderricht?



Brieven van Paulus 
• 1 Kor. 14:11-19 
• 11 Als ik de taal van iemand die tot mij spreekt niet ken, blijven we 

vreemdelingen voor elkaar. 12 Dit geldt ook voor u: als u zo graag gaven van de 
Geest bezit, streef er dan naar uit te blinken in gaven die de gemeente 
opbouwen. 13 Daarom moet iemand die in klanktaal spreekt bidden om de gave die 
te kunnen uitleggen. 14 Wanneer ik namelijk in klanktaal bid, bid ik weliswaar met 
mijn geest, maar mijn verstand doet niet mee. 15 Dus wat moet ik doen? Ik moet 
bidden met mijn geest, maar ook met mijn verstand; ik moet zingen met mijn 
geest, maar ook met mijn verstand. 16 Als u God alleen maar dankzegt met uw 
geest, hoe zou dan iemand die net als een buitenstaander uw klanktaal niet 
verstaat, uw woorden met ‘amen’ kunnen bevestigen? Hij begrijpt immers niet 
wat u zegt. 17 Het is natuurlijk goed dat u God dankzegt, maar op die manier is 
het niet opbouwend voor de ander. 18 Ik dank God dat ik meer dan u allen de gave 
heb in klanktaal te spreken; 19 maar om in de gemeente anderen te onderwijzen, 
gebruik ik liever een paar begrijpelijke woorden dan ontelbaar veel in klanktaal.



Brieven van Paulus 
• 1 Kor. 14:26-28 
• 26 Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u 

samenkomt draagt iedereen wel iets bij: een lied, een vorm van onderricht, een 
openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw 
van de gemeente zijn. 27 Er mogen twee, hoogstens drie van u in klanktaal spreken, 
ieder op zijn beurt en bovendien met iemand die de uitleg geef. 28 Is er niemand die 
dit kan, dan moeten ze zwijgen en alleen voor zichzelf tot God spreken.



Brieven van Paulus 
• Romeinen 8:26-27 
• 26 En bovendien komt de Geest onze zwakheid te hulp; wij weten immers niet 

wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons 
met woordloze zuchten. 27 God, die ons hart doorgrondt, weet wat de Geest wil 
zeggen, want de Geest pleit voor de heiligen overeenkomstig Gods wil. 



Brieven van Paulus 
• Efeze 6:18a 
• 18 Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt (NBV) 

 
18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest (HSV) 
 
18En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de 
Geest (NBG) 
 
18 And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. (NIV) 
 



Brief van Judas 
• Judas 1:20,21 
• 20 Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het 

fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de 
heilige Geest, 21 houd vast aan Gods liefde, en zie uit naar de barmhartigheid 
van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken. (NBV21) 
 
20 Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige 
Geest, 21bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van 
onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven. (HSV) 
 
20 But you, dear friends, by building yourselves up in your most holy faith and 
praying in the Holy Spirit, 21 keep yourselves in God’s love as you wait for the 
mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. (NIV) 



Wat valt op? 
• Teken van ontvangen van de Heilige Geest  
• Voor anderen (missionair) 
• Bestaande talen of ‘klanktalen’ 
• Voor jezelf (buiten je verstand om) 
• Een gave. Voor iedereen? Streef ernaar!



En nu? 
• Cessationisme (nu hebben we de 

Bijbel…) 
• De Verlichting (als we het niet snappen 

heeft het geen nut) 
• Controle (over onszelf en anderen) 
• Scheiding tussen kerk en privé



Vanavond 
• Bidden en handoplegging 
• Ontvangen vs. streven 
• Give it a go (net als lopen, gitaar, piano…) 
• Terugkoppeling



Soften my heart with oil, 
Open my eyes to see 

Fill me with understanding, 
Soften my heart to receive 

 
I want all that You have for me,  
Jesus, all that You have for me 

Open my understanding 
Soften my heart to receive 

I want all that You have for me 

Don’t let my heart be fallow 
Don’t let my heart be hard 
Water me with Your spirit 

Soften the ground of my heart 




