
Preek zondag 3 nov 2024 Connectkerk 
 
(De plek van) kinderen in het gezin van Jezus 
 
Ook kinderen zijn een geschenk van de Heer, je krijgt ze van Hem. 
 

1. Situatie kinderen in de wereld 
 
2,2 miljard kinderen hebben nog nooit van de liefde van Jezus gehoord. Meestal 
leven ze in armoede met weinig hoop op verbetering in dit leven. 
Unicef: naar schatting 200-300 miljoen kinderen zijn kinderen at risk. Er zijn 
schattingen dat 75% van het inkomen in de wereldeconomie door kinderen wordt 
binnengehaald  
 
De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en te verdelgen….(Joh.10-10) 
 
Vraag: op welke manier heb jij dit gemerkt en raakt het je hart nog? 

 
2. Kinderen in de kerk 
 
Of je nou kinderen hebt of niet, je speelt een rol voor de kinderen in de kerk! 
Wij geven een voorbeeld. Wat zien ze? Kinderen luisteren nooit naar wat je zegt 
maar doen feilloos na wat je doet. Willem de Vink: enige reden dat je ouder wordt 
dan 30 …. 
Ticket voor de hemel binnen? Verantwoordelijkheid voor de volgende generatie! 
Psychologisch: ieder kind heeft veiligheid en geborgenheid nodig, identiteit en 
(h)erkend te worden, ook in de kerk! 

 
15%-85% vergelijking: 85% van alle christenen wereldwijd komt in de leeftijdfase 
tussen 4 en 14 tot geloof. 
 
Vraag: op welke leeftijd ben jij tot geloof gekomen en hoe ging dat? 
 
We hebben een paradigm shift nodig! 
De bijbel voorspelt het al in Joel 2. 
 
Vraag: wat vind je van het idee dat ook kinderen profetieën zouden krijgen en 
uitspreken in de gemeente? 

 
3. Geestelijke strijd om onze kinderen 
 
De boze pakt altijd het zwakste dat hij kan vinden om aan te vallen. Vaak zijn dat 
onze kinderen. Hoe beschermen we hen in onze gemeente? 

 
Vraag: welke rol speel jij hierin of wil je hierin gaan spelen? 

 
 
 
 
 


