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Samenvatting

. We zijn intentioneel gericht op het uitreiken naar mensen die God nog niet
kennen, en we zijn gastvrij en open voor nieuwe mensen in onze community.

Het evangelie komt met een huissleutel — Rosaria Butterfield -

Gastvrijheid is een mooie Bijbelse manier om uit te reiken naar mensen die God niet
kennen of mensen in onze community. Om zorg te dragen voor een ander en een plek te
creéren waar jij en de ander helemaal hun zelf kunnen zijn.

Gastvrijheid gaat over veel meer dan het openstellen van je huis. Het gaat over het
openstellen van jezelf voor anderen. Het gaat niet alleen over het organiseren diners of
het bieden van een comfortabele plek om te verblijven; het omvat een dieper gevoel van
gastvrijheid, van acceptatie en liefde voor anderen. Jezus is ons model voor deze manier
van zijn.

Gastvrijheid is een levensstijl. Je huis en je hart openzetten voor ieder die langskomt. Het
is een manier van leven die oog heeft voor de behoeften van anderen. Het is je huis
openzetten van mensen die heel anders kunnen zijn dan jou. Het is je leven delen met
anderen, zonder er iets voor terug te verwachten. Onbaatzuchtig zet je je deur open om te
voorzien in de nood van anderen. Gastvrijheid is het verlangen dat anderen je huis
gesterkt verlaten.

Gastvrijheid vraagt je tijd in open handen te houden om open te staan voor iedereen die
God op je weg brengt. Het is een van de manieren om mensen de liefde van Jezus te
leren kennen of een diepere relatie met Hem kunnen aangaan.

Gastvrijheid begint bij God. Hij nodigt ons uit aan Zijn tafel. Zijn huis staat open voor
iedereen. Zijn verlangen is om met ons op te trekken, Zijn liefde laten zien."Kom’ is zijn
oproep.

Math 11:28 is een bekende tekst uit de Bijbel waar Jezus niet alleen maar zegt “Kom”,
maar aangeeft waarom Hij zegt KOM.

Math 11:28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik
jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig
van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’



Onze visie van Connectkerk is dit:
Mensen winnen, discipelen maken, communities transformeren

Jou gastvrijheid heeft alledrie in zich. lemand zal misschien voor de eerste keer een
ontmoeting hebben met God de Vader, je kunt iemand helpen in zijn of haar groei als
volgeling van Jezus en het heeft impact op iemand zijn of haar leefomgeving.

Verwerkingsvragen:

1. Heb jij gastvrijheid mogen ervaren welke impact heeft gehad in je leven en zo ja,
welke impact

2. Welke mogelijkheden en uitdagingen zie je voor jezelf om te groeien in gastvrijheid

3. Wie zou je graag een keer bij je thuis willen ontvangen?



