



VERWERKING VOOR CONNECTGROEPEN 
Over de preek: 
Spreker:	 Oscar Biesheuvel 

Datum: 16 februari 2025

Preekserie:	 Welcome Home

Titel preek:	 Togetherness, er kan nog meer bij


Bijbelgedeeltes: 
Exodus 3:1-10 

Samenvatting preek 
We keken naar een gedeelte van het verhaal van Mozes (vogelvlucht door Ex. 1 en 2) uit Ex. 3, met name 
vers 9 en 10: “Nu dan, zie, het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot Mij gekomen. En Ik heb ook de 
onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken. Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de 
farao zenden, en u zult Mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden.”


1. God kent ons lijden en heeft compassie 
In vers 7 lezen we dat God tegen Mozes zegt “Ik ken hun leed”. Dat is zo belangrijk om telkens weer tot ons 
door te laten dringen. Hij is net ver weg, niet onverschillig. Hij kent ons, Hij kent onze pijn en wat ons 
bezighoudt. Jezus is Immanuel, God mét ons. 


2. God geeft ons compassie 
In Num. 12:3 lezen we dat Mozes de meest nederige man was. In het Hebreeuws staat dar het woord 
‘Anaw’, wat zoiets betekent als “iemand die lijdt of een zware last draagt”. Mozes was gevuld met 
compassie voor Gods volk. Als we God erkennen als onze Heer, dan zal Hij ons gaan vormen zodat we 
steeds meer op Hem gaan lijken, ook gevuld worden met compassie en bewogenheid voor onze naasten. 
We worden dan, net als Jezus zo vaak, ‘met innerlijke ontferming bewogen’. Een mooi (en gevaarlijk?) 
gebed is ‘Heer breek mijn hart voor wat Uw hart breekt’.


3. God zendt ons als zijn beelddragers 
In de bijbel wordt de Heilige Geest eigenlijk altijd genoemd in relatie tot mensen. in het OT werden 
koningen, profeten en priesters gezalfd (als beeld van vervulling door de Heilige Geest), in het NT zien we 
dat we allemaal gevuld mogen zijn door de Heilige Geest, en dat we dus (Jes 61/Lk4) allemaal door de 
Geest geleid mogen worden om de werken van God te doen: vrijheid te brengen, Goed Nieuws te 
verkondigen met woord en daad. 
In vers 9 en 10 van Ex. 3 staat: “Nu dan, zie, het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot Mij gekomen. 
En Ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken. Nu dan, ga op weg. Ik 
zal u naar de farao zenden, en u zult Mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden.”God zegt zoiets als ‘Mozes, 
Ik heb het gezien en jij zult mijn volk bevrijden”.  
Wat een opdracht, maar ook, wat een belofte! We mogen meewerken met wat God aan het doen is in de 
wereld; mensen wijzen op de Redder, vrijheid, troost en genezing uitdelen. Niet in onze eigen kracht, maar 
geleid worden door de Heilige Geest!


Verwerkingsvragen: 
- Wat spreekt je aan of valt je op in dit stuk van verhaal van Mozes?

- Mozes kende een ‘woestijnperiode’ na een mislukking. Is dat iets dat je herkent in je eigen leven?

- Waarover wordt jij ‘met innerlijke ontferming bewogen’? Dat zegt vaak iets over waar God jouw wil leiden 

en gebruiken in Zijn Koninkrijk!

- Mag het je wat kosten? Heb je ruimte in je leven voor (de nood van) anderen? Hoe ga je om met het 

bewaken van je eigen grenzen?

- Bid met en voor elkaar
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Quote bij punt 1:  
“In de visie van de Bijbel is het volkomen duidelijk dat daden van mensen Hem kunnen aangrijpen, treffen en 
krenken of anderzijds Hem blij kunnen maken en behagen. Deze notie dat God innerlijk getroffen kan 
worden, dat Hij niet alleen over intelligentie en wil beschikt maar ook over pathos, bepaalt op fundamentele 
wijze het bewustzijn dat de profeten van God hebben. 
De god van de filosofen is als het Griekse anankè, onbekend met en onverschillig tegenover mensen; hij 
denkt maar spreekt niet; hij is zich bewust van zichzelf maar niet van de wereld. De God van Israël 
daarentegen is de God die liefheeft, de God die bekend is met mensen. Hij regeert de wereld niet alleen met 
de majesteit van zijn macht en wijsheid, maar reageert met betrokkenheid op de gebeurtenissen in de 
geschiedenis.” 
Abraham Heschel, De Profeten (p. 300)


Quote bij punt 2: 
“Karakteristiek voor de profeten is niet voorkennis van de toekomst maar inzicht in het actuele pathos van 
God.”

Abraham Heschel, De Profeten (p. 308) 
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