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Preek ConnectKerk       3 Februari 2025 
 
1. Wat is positief en wat is negatief aan het woord Togetherness? 
2. Welke acties van de Barmartige Samartiaan spreken je wel aan en welke niet? Waar ben je  
                goed in, en hoe komt dit? ( liefdestaal?)   
3. Wie ben jij in het verhaal? En wie ben jij vooral niet?  
4. Wat sprak je aan in de preek van Corstian, en wat niet? Waar heb je moeite mee?  
5. Het is een bekend verhaal, wat was nieuw voor je?  
 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Togetherness is een schitterend woord, van contact, verbinding, gezelligheid, relatie, vriendschap 
en van huilen en lachen. De valkuil is dat je vooral bezig bent met BINNEN, en het zo ‘goed en 
gezellig’ hebt met elkaar, dat je niet meer naar BOVEN en BUITEN gericht bent.  
Gelukkig staat Togetherness in een rijtje met Honour en Reaching Out, zodat de valkuil is ingedekt. 
 
We gaan kijken naar het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. De context is dat een wetgeleerde 
probeert Jezus in de val te lokken. Jezus wijst terug naar de Schrift: 'Shama Israel', Deuteronomium 
6 – God liefhebben met je hele hart, ziel, verstand, gevoel en kracht, en je naaste als jezelf. De 
wetgeleerde vraagt: 'Wie is mijn naaste?' 
 
Jezus begint aan de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan.  

De weg van Jeruzalem naar Jericho, het was algemeen bekend dat het onveilige weg was. Afgeraden 
om deze weg alleen te gaan, altijd met meerdere personen te gaan. Samen maakt je sterk. Isoleer je 
niet, maar zoek contact, relatie en vriendschappen.  
 
Wat is barmhartigheid? In het Hebreeuws ‘Racham’  (Vanuit je binnenste genadig zijn),  in het Grieks 
...Eleos  ( Een gevoel van medeleven) in het latijn..Misericordia ( Hart hebben om mensen uit de 
ellende te helpen).  
 
De rovers: overvallen, stelen, mishandelen, slachten, verdelgen, vernietigen. Dit lijkt op het werk 
van de duivel; zie Johannes 10:10. In de grondtekst staat dat de man bewust is geslagen. De rovers 
hebben bewust op zwakke plekken van de man geslagen en hem halfdood – hemitha’nes, letterlijk 
‘stervende’ – achtergelaten. 
 
De priesters en de levieten liepen met een grote boog om de stervende man heen. 
 
Waarom?  
 

1.  Godsdienstige leiders mochten geen lijk aanraken. Dan waren ze twee weken onrein, twee 
weken zonder inkomsten en liepen ze mogelijk het risico hun baan te verliezen. Soms willen 
mensen wel helpen, maar niet als hun eigen belang in gevaar komt.Bij onderzoek naar een 
grote ramp met een bus of trein valt op dat mensen graag willen helpen, vooral de 
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kwetsbaren, bejaarden en kinderen. Behalve wanneer er gevaar dreigt (zoals brand); dan is 
het ieder voor zich. Wellicht wilden de godsdienstige leiders best helpen, maar niet ten 
koste van alles. 

2. Het is niet mijn roeping/taak, ik ben er niet goed in, ik doe al zoveel.   
3. Onverschillige houding. Je moet ook niet in je eentje daar lopen…! Het is je eigen schuld. 

Wellicht heeft God er een probleem mee.  
  

 
 
  
Jezus is de Barmhartige Samaritaan 
Jezus werd gezien als een vreemde Rabbi, als iemand die niet binnen de lijntjes viel. Hij ging vaak 
met ruzie uit de tempel en synagoge. Hij werd gezien als een Joodse leider, maar ook wel een 
vreemde. Op dezelfde wijze werd gekeken naar de Samariatenen. Ze waren een Joodse stam, maar 
er werd met minachting naar gekeken. De Joden en Samariatenen hadden vaak moeite met elkaar. 
Vaak een conflict. Samariatenen hadden een ander taalgebruik, andere tempel, andere berg, etc. 
Jezus is de Barmhartige Samaritaan. Hij is de vreemde andere Helper, die uit onverwachte hoek 
komt helpen. Net als Jezus zijn we geroepen om te leven als de Barmhartige Samaritaan, naar onze 
familie, kerk en maatschappij. Ik ben persoonlijk geroepen om de Barmhartige Samaritaan te zijn, 
maar ook samen. Voor en met elkaar Barmhartigheid uitdelen.  
 
De acties van de Barmhartige .. 
 

1. Hij ziet mensen. Hij heeft oog voor de medemens in nood. Niet te druk met eigen mobiel of 
agenda, maar hart gericht op de medemens. Zie jij de ander. Voel jij je nog gezien?  

2. Bewogen zijn. Niet alleen zien, maar ook er iets bij voelen. Bewogenheid, liefde en genade. 
3. Hij ging naar de man in nood toe. Zijn eigen leven liep gevaar om dit te doen. De rovers 

wellicht nog in de buurt. Hij komt in actie, verlaat zijn eigen en gaat naar de hulpbehoevende 
toe.  

4. Hij ging naast/tegenover de man in nood staan/zitten. Soms enige wat je kunt doen. Naast 
de ander plaatsnemen. Stil zijn. Zitten. Present-zijn. Ik weet niet wat ik moet zeggen, maar ik 
kom naast je staan omdat ik wil dat je niet alleen ben.  

5. Het verbinden van de wonden. Het is meer dan een verband aanbrengen, woorden van rust, 
kalmte, genezing uitspreken. Kalmeren en vrede spreken.  
 
Spreuken 16:24  
Vriendelijke woorden zijn als honing voor de ziel en als medicijn voor het lichaam. 
 

6. Wijn, het was om te ontsmetten. Vies en vuil eruit. Maar het is ook een beeld van kruis en 
het bloed van Jezus. Zijn liefde, zijn opofferende, radicale en toegewijde liefde voor ons. Bij 
sportclubs is er ook toghetness, maar wij hebben iets anders, iets extra’s. We mogen elkaar 
bedienen en herinneren aan het bloed van Jezus. We vieren zijn overwinning, zijn kracht en 
zijn hoop. In de geestelijke wereld zijn bloed is sterk.  
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7. Olie. Een beeld van de bediening van de Geest. De Heilige Geest wil kracht en sterkte geven. 
Door ons heen werken. Profetisch. Vernieuwend. Het uitdelen van het bovennatuurlijke. De 
kids gaan vandaag dit doen, ze gaan kaarten op het station uitdelen. Liefde van God 
uitdelen.  

8. Het optillen. Praktisch helpen. Ondersteunen. Dienen. Laten we het niet onderschatten. 
Belangrijk. Het klaarzetten van de stoelen. Het koffie zetten. Barmhartigheid door handen 
uit mouwen te steken. Om in actie te komen door doodgewone dingen te doen.  

9. Naar de Herberg gaan. pando’cheion; Open huis voor vreemdelingen! Hij nam de persoon 
niet mee naar zijn eigen huis. Bewuste keus?  
 
 
Het is soms heel goed om mensen in huis te nemen. Te zorgen. Lief te hebben. Te dienen. In 
onze gemeente heel veel mensen actief binnen jeugdzorg/pleegzorg. Prachtige harten die 
kinderen in nood een warm huis bieden. Hoe mooi is dit.  
 
Soms is het goed om iemand in nood te brengen naar een professionele setting.  Een 
organisatie of bediening die extra kan helpen. Die anders kan helpen.  
 
Deze Barmhartige kenden ze grenzen. Hij had al heel veel gedaan maar hoeft niet alles te 
doen. Hij laat zich steunen. Hij deelt de lasten. Ik kan het niet alleen, ik wil het niet alleen. 
Hij brengt de persoon naar een goede plek. Je mag een beroep doen op anderen. De 
Barmhartige heeft al heel veel gegeven, en hoeft niet alles te doen. Laat het helpen van de 
ander niet je afgod worden, niet je identiteit.  

10. Hij verzorgde hem in de herberg. Spreekt van team work met de ander. Deels betrokken.  
11. Loslaten. Dit kan heel erg lastig zijn. Ik heb mijn gedeelte gedaan. Mijn talent en gaven 

ingezet en nu laat ik los. Ik laat het gaan. Tot hier en niet verder. Ik hoef niet alles te doen. Ik 
maak ruimte voor een ander.  

12. Vrijgevig zijn. Het betalen 1-2 weken voor de ander. Het mag wat kosten. Geld geven voor de 
man in nood. Geld en de mensen in nood/armoede horen in de Bijbel bij elkaar. Hij is 
vrijgevig, voelt zich nog verantwoorderlijk, ontzorgen en gunt de ander het beste.  

  
 Wie ben ik in dit verhaal  .. 

  
1. De rover.. dat wil niet zijn. Helemaal niet. Maar soms beschadig ik mensen. Soms doe ik 
mensen pijn. Soms geef de mensen niet wat ze verdienen. Niet de eer, het vertrouwen of de 
ruimte. Ik wil geen rover zijn maar als ik dit per ongeluk doe. Bespreek. Wees eerlijk, wees 
open, zeg sorry, maak excuses.  
2. Slachtoffer…. Soms doen mensen mij pijn. Soms doet het leven mij pijn. Soms lig ik even 
aan de kant. Niet halfdood. Maar wel met pijn en een nood. Vandaag, zijn er mensen met 
een probleem, met een nood, met een behoefte. Aan de rand van de weg. Teleurstelling. 
Tegenslag. Durf om hulp te vragen. Durf te roepen om hulp.  
3. De ezel.. hij draagt iemand van A naar B. Hij brengt mensen in contact met elkaar. Het 
instrument om mensen bij elkaar te brengen. God heeft mij gebruikt als ezel, en wil jou 
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gebruiken. Samen-zijn, is ook onbekende mensen bij elkaar brengen. Soms zijn mensen 
heel lang aan het bidden voor iets, en God wil jou gebruiken als ezel te fungeren voor 
iemands gebedsverhoring.   
4. Godsdienstige leider… ze lopen langs het probleem heen. Soms doe ik dit ook. 99% van 
de problemen in Ede doe ik niks mee. Laat ik links liggen. Ik kan en hoef ook niet alles. Wat 
vraagt God van me. Wat is mijn roeping en bestemming. Ik zorg voor jongeren, maar niet 
voor bejaarden. Weet waar God je voor roept.  
 
 
5.De Herbergier… hij werkt in een herberg. Prof.zorg. Hij krijgt er geld voor. En dit kan en 
mag. Je hoeft niet alles gratis te doen. Betaald om te helpen. Een arbeider is zijn loon 
waard.  
6. Samaritiaan… woorden/olie/tillen/bijdragen. Jij bent geroepen om dit als levensstijl te 
maken. Grote kans dat je dit al doet. We zijn als CK een kerk met veel barmhartigheid. We 
geven veel aan elkaar. Bedank en eer elkaar. Ik wil je blijven aanmoedigen, geef niet op, blijf 
in de kracht van God geven aan elkaar. Toon werken van barmhartigheid.  
 
Praktisch het leven van Jezus vieren.  
. 
 

  
 
                                                                         
   


