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Samenvatting

1 Joh 4:8-10 Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde 
ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem 
zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar 
dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor 
onze zonden.


Het uitgangspunt van God is Zijn liefde voor ons. 6x wordt het woord liefde of liefgehad 
gebruikt. Dit is het “gegeven” in deze tekst. Vanwege zijn LIEFDE, die als eerste kwam 
heeft God Zijn Zoon gegeven om verzoening te brengen. Niet de zonde is het 
uitgangspunt, maar Zijn Liefde voor ons is het uitgangspunt. En vanuit daar heeft God 
toegewerkt naar vergeving en verzoening 

God wil verzoenen. Niet door onze prestaties, maar door Zijn initiatief. In het Oude 
Testament zie we hoe verzoening begon bij het altaar, maar in het Nieuwe Testament 
eindigt het aan een kruis – in de persoon van Jezus Christus.


In Leviticus lezen we hoe het volk Israël steeds opnieuw offers moest brengen. Dieren 
stierven als plaatsvervangers voor de zonde van mensen. Toch bleef de afstand. De 
verzoening was echt, maar nooit compleet.


Thema Oude Testament Nieuwe Testament

Wie handelt Priesters namens het volk Jezus zelf namens de mensheid
Middel tot 
verzoening

Dierenoffers (bloed van bokken, 
schapen, stieren, duiven) Het offer van Jezus (Zijn eigen bloed)

Frequentie
Steeds herhaald – dagelijks, jaarlijks (bijv. 
Grote Verzoendag)

Eenmalig en voor altijd – "één offer voor alle 
zonden"

Toegankelijkheid
Alleen voor Israël, via de tempel en het 
priesterschap

Voor iedereen – Jood en heiden, man en vrouw, 
rijk en arm

Plaats Aardse tabernakel/tempel
Hemels heiligdom – Jezus als hogepriester in 
Gods tegenwoordigheid

Resultaat Tijdelijke bedekking van zonden
Eeuwige vergeving en herstel van de relatie met 
God

Belangrijk vers Leviticus 16:30 – "Want op dezen dag zal 
over u verzoening gedaan worden…"

Hebreeën 9:12 – "Hij is… eenmaal ingegaan in het 
heiligdom, niet met het bloed van bokken en 
kalveren, maar met Zijn eigen bloed."



Jezus stierf en Hij riep het uit: "Het is volbracht!" (Joh. 19:30). Dat was niet zomaar een 
doodskreet – het was een hemelse aankondiging:


Het offer is gebracht. De prijs is betaald. Verzoening is volkomen.


 


Verwerkingsvragen:


1. Wat helpt jij om in je relatie met God uit te gaan van Zijn liefde voor ons (Hij heeft ons 
eerste liefgehad) i.p.v. jij als zondaar?


2. Zijn er momenten of gebieden in je leven waarin je het lastig vind om te accepteren 
dat God en Jezus voor de volle 100% verzoening gebracht hebben? En wat heb je 
nodig om dit wel te accepteren?


3. Hoe kunnen we, net als Jezus, ons vertrouwen op God stellen terwijl we soms vragen 
om de “beker” van ons weg te nemen? (Marc. 14:36)



