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Bijbelgedeeltes:
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Samenvatting preek

Het verhaal van Samuel speelt zich af aan het eind van het tijdperk van ‘de Richters’. Het Beloofde Land is
niet wat het had kunnen of moeten zijn; door corruptie, ongehoorzaamheid, afgoderij en vermenging met
andere volken heeft het volk van Israél de weg van de Heer verlaten. Maar God laat het er niet bij zitten en
Hij roept, net als zo vaak, één persoon. In dit geval een jonge jongen. Er wordt gezegd dat de jonge Samuel
ca. 4 jaar oud was toen hij bij de tempel werd gebracht, en ca. 12 jaar oud ten tijde van het verhaal dat we
nu lezen (1 Sam. 3:1-14).

Verwerkingsvragen:

- De context. Wat weet je van ‘de inname van het beloofde land’, en de tijd van de Richters? Wat valt je
op? Wat zijn raakvlakken met ons eigen leven?

- God werkt samen met mensen. We lezen in hoofdstuk 1 en 2 hoe Hannah, Samuels moeder, hem aan de
Heer toewijdt. Dat heeft raakvlakken met bijvoorbeeld ‘5 broden en 2 vissen’; hoe kan zo’n klein beetje
nou genoeg zijn? Hoe kan God zo’n kleine jongen gebruiken om een volk te bereiken? Dat kunnen we
misschien ook over onszelf denken; wat heb ik nou te bieden, hoe kan God mij nou gebruiken? Hoe
doen jij dat zelf met ‘je leven toewijden aan God’? Herken je zulke twijfels?

- Leeftijd is voor God niet belangrijk. Soms zijn het oude mensen die God roept (Abraham was 75, Mozes
zelfs 80, Samuel is hier 12...) Hoe Kijk jij aan tegen jouw leeftijd? Heb je door je leven heen ‘de roeping
van God’ ervaren, dat God tegen je sprak en je riep om Hem (op een bepaalde manier of plek) te volgen?

- We hebben anderen nodig. Samuel had Eli nodig. We hebben elkaar nodig om Gods stem te verstaan en
zijn leiding te herkennen. Dat is voor onze kerk een reden om ons aan te sluiten bij een grotere familie,
Equippers. Omdat we herkennen dat ‘alleen of onafhankelijk zijn’ niet is zoals God het bedoeld heeft.
Hoe heb je zelf ervaren dat je anderen nodig hebt om Gods leiding te herkennen?

= God houdt vol. Ook na 3 keer ‘niet-herkennen’ blijft God Samuel roepen. We zien dat ook bij Jona (‘en
het woord van de Heer kwam opnieuw tot Jona’) of Simon Petrus (‘En als jij eenmaal tot inkeer bent
gekomen, moet jij je broeders sterken.’) Heb jij dingen in je leven die eens in de zoveel tijd weer terug
lijken te komen?

- Je hebt ontvangen om uit te delen. In het geval van Samuel waren het best harde woorden om uit te
spreken. ‘God gaat recht maken wat nu krom is!” Maar wat de boodschap ook is, als het goed is leren we
dat we gemaakt zijn om uit te delen, om Gods liefde en boodschap in deze wereld te laten stromen. Hoe
doe jij dat? Of waarin vind je dit lastig?

- Bid met en voor elkaar
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